Mısır 
Büyükelçiliğini 
45 saat işgalleri 

ultında tutan ve 2 
kişiyi öldürerek, 
I kişinin de ölümüne yolaçan 
4 terörist dün 
saat 08.05'de önce 
Elçüiğin balkonuna çıktı sonra leslim oldu. 
Fotoğrafta balkona çıkan gerillalardan üçij 
(sağda) görülüyor 


Teröristler teslim 
> m 


Cuma sabahından beri Mısır Arap Cumhuriyeti'nin Ankara'daki Büyükelçiliğini işgal altında tutan 4 ted-TEMMUZ1979 
500 KURUŞ 


© Rehinelerin sağlık durumunun iyi olduğu bildiriliyor Tedhişçilerin idam talebiyle yargılanmaları bekleniyor 


hişçi dün saat sabah 08.25'de teslim oldu. 
Tedhişçilerin elinde bulunan rehinelerin sağlık du: rumunun iyi olduğu bildiriliyor. Tedhişçilerin elçilik (Devamı sa.7,sü.1'de) 


Fotoğraflarla Elçilik baskını 4. sayfada 


Kuruluş yık; 1921 
Kurucusu: ŞEFİK HÜSNÜ 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞ 


U-2 uçakları konusunda pazarlıklara ve teslimiyetçi tutumlara karşı 


Halkın cevabı 
“1-2 lere İzin vermeyecegiz 


YUSUF ÇELİK 


SEVİNÇ VE GURUR: 3 bin kişi miting alanına toplandığında yürüyüşçülerin yüzünde yorgunluk değil, halkın bağımsızlık.tutkusunu temsil etmenin gururu ve sevinci vardı. Mitingde konuşan TİKP Genel Başkanı Perinçek şöyle dedi: "Halk kararını vermiştir." U-2 UÇA-MAZ, RUSYA GEÇEMEZ." 


Yürüyüşten izlenimler © Yürüyüşün 10.kilometresinde korteje, Apocular tarafından katledilen TIKP Gaziantep 
Il Başkanı Zeki On'ün babasının katılması 


büyük bir sevinç yarattı 


“Anlatsalar inanmazdım” 


3 Yürüyüşçülerden biri, "İyi ki gelmişim, anlatsalar inanmazdım" diyor. Bir diğeri atılıyor: ''Bu iki günü ve geceyi anlatabilmek çok zor. Görmeyince, yaşanmayınca nasıl anlatılır ki." (Devamı sa.7, sü,5'de) 


© Yürüyüşe, İsveç'in Galino Kenti Belediye Meclis üyeleri olan Isveç Komünist Partisi yöneticileri de katıldı 


© Çok uzun ve yorucu bir yürüyüş olmasına rağmen yürüyüşçülerin arasında çok sayıda yaşlı insan vardı.Katılanların çoğu annelerini, çocuklarını ve diğer yakınlarını beraber getirmişti 
AYDINLIK EKİBİ BİLDİRİYOR Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin (TİKP) Adapazarı-İzmit arasında düzenlediği 46 kilometrelik "A merikan U-2 uçaklarına ve Rusya'ya teslimiyete hayır" yürüyüşü dün İzmit'te yapılan mitingle sona erdi. İz- > & mit'teki mitingde DGBF Genel Başkanı Ali Tablacı ve TİKP Genel Başkanı Doğu Perinçek konuştular. 


Öte yandan, U-2'ler Edirne'de de TİKP Edirne İl örgütü tarafından düzenlenen bir toplantıyla protesto 


Dğr al ere UM 


Yolun yarısını geçtikten sonra yürüyüşçülere bir haber geldi. İGD'liler yürüyüşçüleri İzmit'e so mamaya karar vermişler. Herkes gülümsemeyle karşıladı bu haberi. Çünkü içlerinde öyle bir ateş taşıyorlardı ki, IGD'liler gil, efendileri Rusya bile söndüremezdi. (Fotoğraf AYDINLIK) 


rında 2500'ü buldu. Yürüyüşten bir gün önce 


NN 
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À 


Çarşamba günü 


TİKP Sakarya İl Binası nın aranması sırasında gözaltına alınan 40 devrimci de cumartesi sabahı obırakılır bırakılmaz yürüyüşe koşmuşlardı., Gözaltında iken polisler tarafından dövülen bir genç kız ve polislere engel olmak isteyen İstanbul Devrimci Gençlik Birliği Başkanı Atilla Aytemur da gözlerindeki morluklar ve yara berelerle yürüyüşçülerin yanında yer aldı ar. 
46 kilometrelik yürü- 
(Devamı sa.7, sü,7'de) 


ipri ER Ank Sıkıyöneti a yöneliktir. Belirli dengeleri değiştirme- a Kipriyanu: di) Mekkomlesnek Geylan yi beller Ericin ii TASS iss özd Naci Ökten'i i i i e çe sag e al her makamı | | ear ai Geçenlerde, Sosyalist Enternasyonal Š Yel ig iy Liderlerinden Willy Brandt ve Bruno Kriop amacın! KAVA (REDCILER) dağa k id | a E esky ile FKÖ lideri Yaser Arafat bir ama; 
4 Ağust 1977'dı ya geldiler. çıklanan Orta! m 
gerçekleştirmeye e Silahlarını alan bir genci dağa kaldırıp | , 4 Ağütes Jerrde le ar çalışıyor | işkence yaptılar ODTÜ otobüsünden inen Pr 

| $ | üç ülkücü mühendis ile 


Yazısı 5. sayfada 


| 
| Yarın:Denge Kawa ( 8.sayfada | J 


Komandoları cinayete teşvik eden Ankara ÜGD ikinci Başkanı Hüseyin Demirel aranıyor 


Askeri Savcı beş komando için 


HABER MERKEZİ 


polis memuru Selahat- 
(Devamı sa.7, sü.9'da) 


Baskının hedefi / 


Ankara'daki baskının Filistin davasına zarar verdiği ortadadır. "Kartallar" adını taşıyan örgütün FKÖ ile doğrudan ilişkili olmadığı da bellidir. Fakat bu kadarcık bir veri ve düz bir mantıktan kalkarak eylemin, Amerika'nın ve İsrail'in bir provokasyonu olduğunu söylemek ii 


O Ü 


mudur? 

Sorunu konuyla ilgili son gelişmele içinde ele almak gerekir. Elçilik basi nı, sadece askeri amaçlar taşımamaktadır. Bilindiği gibi bu tür silahlı eylemler, belli politikaların, stratejilerin parçası olarak yapılmaktadır. Gayri nizami savaş alanında her silahlı eylem belirli bir propaganda amacını taşır. Bir fikri ispatlama- 


UM, Aydınlık 


a er 


| 23.6.1974 KAYSERİ 


inlandiya, Helsinki, Detant , sturya, Viyana, Saltız 

film setlerinde, bu filmler 

çevrildi. Başroldeki oyuncular ise aynı ABD ye Rusya. 

Bir başka film Ecevit ABD, U-2 rış yumuşama, silahların sıdırılması. Ve hepsinin özü milerarası bitmeyen mücadele. 

a Detant ve SALT 2 bizi bağlamaz. U -2 uçaklarına gelince Zonguldak şu günlerde afişlerle donatıldı yine. Afişlerin muhtevası U-2 e ve Rusya'ya teslimiyete karşı maktan ve bunu duyurmaktan #ydana geliyor. 
Sahte TKP'ciler yırtamıyor. Zira iki yüzlülüklerinin ortaya çıkması ihtimali mevcut olur yırtarlarsa. Şu “günlerde göze alınabilecek risk de değildir zaten. s 

Fakat yine de çözüm buldular. 
özellikle seçe seçe sözü edilen afişlerin üzerine yeni afişler kondurdular. Amaç faşizmi gündeme getirerek Rusya'ya teslimiyete hayıra hayır demek. 

Başbakanın bu hususta görüşleri gayet humanist. Emperyalist baskıları hümanizm adına görmemez- 


f; 
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ORDU SESİ 


İ odino anen v mirin TÜRKİYE IGN 3.7.1979 ORDU 


Öğrendiğimize göre, Ordu Limanı ihaleye çıkarılmış ve fakat, piyasanın bugünkü istikrarsızlığı, fiyatların her gün artışı karşısında, hiç kimse talip çıkmamıştır. 

Öte yandan verilen haberlere göre, Dünya Bankası Türkiye'ye 300' milyon dolarlık, ilk dört yıl faizsiz ve daha sonra yüzde 7,5 faizle kredi verilmesi kararını almıştır. 

Gelecek bu 300 milyon doların, 


Sö S5Z 


22.6.1979 SUR 


Türkiye Petrolleri A.O. Batman Bölge Müdürlüğü işyerlerine alınacak işçiler için başvuran binlerce kişinin yarattığı izdiham nedeniyle Cumhuriyet Caddesinde trafik tıka- 


nıklığı olmakta, bü ârada şikuneti, . 


a 


sağlamak içih bir polis ekibi İş ve” 


İşçi Bulma Kurumu önünüd'bökle! 
tilmektedir. 

Ana baba gününe dönen kurum binasının içi ve dışında biriken ka- 


Gayret 
nadolu 5 


Ü-2'lerin gölgesi 


lik ediyor. Diyor ki Türkiye iki devletin anlaşmasına (SALT - 2) taraf değildir, ki devlet çözümü sağlamalısonrada Oo Türkiye'ye taleplerini bildirmelidirler. 

Yani hakimiyet milletindir'e rağmen Türkiye'nin meselesi ABD-Rusya arasındaki anlaşmaya göre çözümlenecek. 

U-2 Uçaklarının barışa katkısı olabileceğini Ecevit değilde Demirel düşünseydi ve açıklasaydı bu düşüncesini. Demirel'in Amerikan uşaklığı yaptığını ülke topraklarını Amerika'ya peşkeş çektiğini söylemez miydi şimdiki Başbakan? 

Hani ikili anlaşmalara dayanan Amerikan üslerinin kapatılması meselesinde Demirel kapattık dedikçe Ecevit hayır kapanmadı diyordu. 
Demirel gitti, Ecevit geldi iktidara. 
Ambargo kalktı. Karşılığında bazı ABD üslerini açtı. Kapanmayanın açılması hangi mantıkla izah edilebilir? 

Yoksa güneş çarptı da Başbakan "Gölge Etmesin" demekten vaz geçtiğinden mi U-2'lerin gölgesine ses çıkarmıyor? 


Ordu Limanı ne oluyor? 


75 milyon doları Trabzon, Samsun 
İstanbul, İzmir, Antalya ve Mersin limanlarının tevsiine harcanacaktır. 

Ordu Limanı yine ortada yoktur. 

Hayret etmemek ve hatta biraz da deli olmamak mümkün değildir. 

Neden parlamenterlerimiz bu ana sorunlar üzerinde durmazlar? 

Halk ,Ordu Limanının yapılacağına inanmıyor nedense... 

İlgililerin dikkatine sunarız 


Iş ve Işçi Bulma Kurumu ana-baba gününe döndü 


labalık işsiz grupları, bir kart alabilmek için çaba gösterirken ilgililer de güç şartlar altında görev yapıyorlar. 


„ı İlgililer, izdihamı önlemek için ,çaba gösterirken başvuru sahiple- 
“““Yini mümkün'olduğu kadar áz bekletmenin yollarını aradılar. Polis ekibinin de çalışmalara yardımcı olduğu görülmüştür. 


HALKIN SESİ 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


FINDIK. SİİRT 


YETER ARTIK KÖYÜMÜ 


FİKİR MEYDANI 


Gen gün- 
# lerde yine birçok kitabın, gazetenin, derginin toplatıldığını öğrendik. 


Türkiye'de (o 1940'lar- dan beri mevcut siyasi duruma bağlı olarak zaman zaman artan, zaman zaman azalan oranda kitap, dergi, gazete toplatmaları olağan birer 
“adli vakıa" olmuştur. 
Fikrimizce her türden yayının başına gelebilen toplatmalar bugünkü ve dünkü yanlış uygulanmasıyla basın özgürlüğünün çiğnenmesini, dolayısıyla Anayasal temel hak ve özgürlüklerin ayaklar altına alınmasını sağlamaktadır. 


1961 Anayasası gazete ve dergi çıkarma hürriyetini 23. maddede, kitap ve broşür çıkarma hürriyetini 24. maddede ve genel olarak basın hürriyetini de 22. maddede 
6 fıkralık eşine az rastlanır şekilde ayrıntılı olarak temel hak ve hürriyetler içinde düzenlemiştir. Bunun nedeni hiç şüphesiz 1961 öncesi basın üzerinde sürdürülen anti-demokratik baskı ve uygulamalara karşı dogan tepki ve basın için karanlık günlerin tekrar geri gelmemesi isteğiydi. 


Anayasada yer alan kitap, dergi, gazete çikarma özgürlüğü uygulamada kurumlaşmış aksaklıklardan dolayı büyük ölçüde sekteye uğratılmaktadır. Bu uygula- 


maların en başında top— 


latmalar gelmektedir. 


Anayasamızın 1971 
değişikliklerinden sonraki 22. maddesinin 5. fıkrası toplatmaya ayrılmıştır. Bu madde aynen şöyledir: 


“Türkiye'de yayımlanan gazete ve dergiler, kanunun gösterdiği suçların işlenmesi halinde 


AĞADAN ÇEKTİĞİMİZ! 


“si; Eruh'un Fındık bucağına bağlı Boyuncuk köjiçağası ve aynı zamanda luhtarı olan Musa SEV- 


Tay 


d sii ZONGULDAK 


kreğli 

‘|: Kömür Işletmeleri 

| Üzülmez bölgesinde 

İs işe 10 dakika 

A geç gelsek 

yevmiyeden oluyoruz 


Gİ'nin köylülere yaptığı çağdışı baskılarını naklen 


köylülerden haraç toplamış, köylünün birisi top- 


YMANA KONYA kat! Aşağıdakı sözler bir müdür vekiline aittir 


: “BUNDAN SONRA SiLAHLAR KONUŞACAK” 


Bir süre önce auı çeşitli yolsuzun ve ahlaksızlık olaylarına karıştığı için başka yere tayin edilen Haymana Lisesi Mü- 


ve aynen aktarıyoruz. 
1— 1978 temmuzunda 


Bu ne biçim adaletsizlik? Gel de tahammül et, çalış bakalım. Sekizinci dönem toplusözleşmede işçilere sabahleyin işe gelme saatinde 10 dakika tolerans tanınmıştır. 
Ama bu yokedilmiştir. E. K. İ. Üzülmez bölgesinde atölye başmühendisi bu sekizinci dönem toplusözleşme maddesini değiştirmiştir. 10 dakika geç gitsek bir yı iyemizi yakiyor. Ayrıca mühendis işçilerin arasında bölücülük yaratıyor, Lazcılık gibi Kürtçülük gibi faaliyetleri yaratıyor. 
Ayrıca kendihemşehrileriniçevresine topluyor. 


1979'da hastalığım nedeniyle yine aynı bölgenin içeri sinde kendime göre iş değiştirmek istedim. Girmek istediğim serviste elimdeki hastalık belgesini görünce belgeleri imzaladı. Çalıştığım bölgedeki atölye baş mühendisi 'alan servisin imzalamış olduğu belgeleri ben uygun görmediğim için yırtıp çöp sepetine attım dedi. 


Bir mühendisin, mühendis arkadaşının imzalamış olduğu belgeleri yırtıp da çöp sepetine atması doğru mudur? 


Bizler sekizinci dönem toplusözleşmenin maddesine uymak istiyoruz. Bölücüden yana değiliz. Ezilen ve sömü- 


rülenden yanayız. N © i İsmail Ayaroğlu 


ladığı paranın çok olduğunu kendisine söyleyin- 


ce,itiraz edince topladığı paraları köylülerin gözleri önünde ateşe tutuşturmuş hiç acımadan yakmıştır. "Paranın kimeti mi var?" diyerek köylüyü hitaben etkilemiştir. 

2— 1978 şubatında yine haksız ve insafsızca hiç acımadan köyde "kör Süleyman" denilen köylünün birine inat olarak kasten kendisine bir suç yükleyerek tüm köylülerin huzurunda' ya bu köyden gidersin ya da avradını kendi adamlarıma 
BŞ "diyerek köyden 


Kimsesiz zavallı ve sakat olan köylü evini barkını terkederek Mardin'in Nusaybin ilçesine yerleşti. Orada çocukları ile birlikte dilenerek yaşamını sağlamaya çalışıyor. 


3— Köyün fakir ve kimsesiz ailelerinden olan Haciye İsmail'in Hatice 


müdür vekili Kasım Doğru “bundan sonra silahlar konuşacak" diyerek tehdit etti. Soruşturma sonucu açığa alınaca- 


dürü' Faruk Akdoğan'dan boşalan yere vekalet eden müdür 

ardımcısı Kasım Doğru lisede öğretmenlere karşı komplo 

düzenlemekte kışkırtıcılık yapmaktadır. Bu nedenle lisede ve şehirde karışıklıklar çıkmaktadır. 

Öğretmenler daha önce birleşerek çeşitli bölücü ve ahlaksız tutumları nedeniyle müdür Faruk Akdoğan'a ve ona alet olan okul idaresine karşı mücadele açtılar. Bu mücadele sonucu müdür ve bir müdür yardımcısı başka yere tayin edildi. 
Fakat Faruk Akdoğan rapor alarak tayin kararını tebellüğ etmedi. Ayrıca raporlu olduğu süre içinde de yasalara aykırı o! “okula gelerek çeşitli tertiplere girişti. Tertipler sonucu lise öğretmenlerinden Yahya Özkan ve Mehmet Taşkı- 
1an dövüldü. Daha sonra lise ve şehirde çeşitli karışıklıklar çık tı. Tamamlama sınavları polis ve jandarma denetiminde yapıldığı halde karışıklık sürdü. Kimya sınavı ertelenerek yapılabildi. 

Bütün bu olaylar sonucu okula tekrar müfettiş geldi. So- 

“uşturma sırasında kendisi aleyhinde ifade veren öğretmenleri 


ğını anlayan Dugru kendisine karşı mücadele eden öğretmenleri, özelliklede İbrahim Vargel isimli öğretmeni kendisine hedef seçti. 

Tertiplerine devam eden Kasım Doğru,en son olarak ta Fen bilgisi sınav kağıtlarını okuyan komisyon üyesi İbrahim Güneş'in elinden sınav kağıtlarını yandaşları sahte solcu öğretmenlerin yardımı ile zorla aldı. Daha sonra bu kağıtların içinden bir tanesini çaldı. Kağıtları çaldıktan hemen sonra da polis çağırıp sınav kağıtlarının noksan olduğuna dair tutanak tutturdu. Olay mahkemeye yansıdı. Aynı gün okul gece geç saatlere kadar arandı. 

Bu durum öğretmenler ve halk arasında nefret uyandırdı. 
Doğan gerginlik ortamında çeşitli olaylar meydana gelebilir. Bütün bunların sorumlusu Müdür Vekili Kasım Doğru ile yanında yer alıp onu destekleyen bazı sahte solcu öğretmenler olacaktır. 


Haymana'dan Bir Okuyucu 


YAYINLARIN TOPLATILMASI 


i] 
| 
| 


| M.Altan Heper 


Cumhuriyet Savcı Yardımcısı 


hakim kararıyla, devletin 


ülkesi ve milletin bütün- 


lüğünün, milli güvenliğinin, kamu düzeninin veya genel ahlakın korunması bakımından gecikmede sakınca bulunan hallerde de, kanunun açıkça yetkili kıldığı mercinin emriyle toplatılabilir. Toplatma kararını veren yetkili merci bu kararını en geç 24 saat içinde mahkemeye bildirir. Mahkeme bu kararı en geç üç gün içinde onaylamazsa, toplatma kararı hükümsüz sayılır.” 


Anayasanın bu emredici hükmünü dikkatle incelersek, bir gazetenin veya derginin toplatılması için o yayın aracılığıyla bir suçun işlenmiş olması, yani yayın yoluyla o suçun işlenebileceği, o yasa maddesinde açıkça gösterilmiş olması gerekir. 


O yayınla suç işlendiği takdirde, yani suç sabit olduğu takdirde hakim kararıyla toplatma kararı verilecektir. Bunun dışındaki hallerde ise çok olağanüstü şartlarda —milli güvenliğin, genel ahlakın korunması açısından gecikmede sakınca bulunan haller sözkonusu olunca— kanunun yetkili kıldığı makam- da toplatma kararı verebilecektir. Ancak, bu durumda bile yetkili makam bu kararı mahkemeye bildirecek ve mahkeme de yasal durumu araştırarak ya onaylayaçak, ya da toplatma kararını hükümsüz bırakacaktır. 


Toparlarsak, bir yayının toplatılabilmesi için: 


1— Kanunda yayın 


ZDEKi ZALIM 


ismindeki 15 yaşında zavallı kızını kendi akrabası olan ve yine kendisi 
gibi toprak ağası olan 55 
yaşındaki Ahmet Şen'e verilmesini istemiş, kı bir ihtiyarla elenme kabul etmeyince kızın tüm ailesini köyden kovdu. Kovulan ailenin toprak ve tarlalarını mera gibi kullanarak hayvanlarını otlatıyor. Sözkonusu aile evini ve topraklarını terkederek Mardin ilinin İdil ilçesine bağlı ‘Bafe köyüne yerleşmek zorunda kaldılar. Ağa bu aileyi aynı köyden de kovmak için Bafe köyü muhtarına tehditler savurdu ama istekleri köyün muhtarı tarafından reddedildi.. 
Tehditlerine hâlâ devam ediyor. 


4— Köylülerin sulu tarla ve bahçelerine kendisine ait olan 450 civarında keçilerini `yerleştirerek onların kışlık ihtiyaçlarının heder olmasına neden olmaktadır ve köylüyü geçinmek için yetiştirdiği o mahsulden mahrum bırakmaktadır. 


Kendisinin bol meyve ve» 


tarlaları olmasına rağmen keçilerini köylünün topraklarında otlatıyor. Arada sırada köylü itiraz edince durumuna göre ceza veriyor. Kimisine para kesiyor, kimisine de dayak atıyor. 


Bu ilginç ve insafsız olayları halkımıza duyururuz. Böyle zalim ve fakir köylüyü ezen ve toprağından kovan kimselere karşı tüm halkımızın birlik ve beraberliği sağlamasını ve toprak ağalarına karşı mücadeleye çağırıyoruz. 


Saygılarımızla. 
Şemsettin Dikmen 
Ahmet Bilgic 


toplatma tedbirini de kapsayan bir suç bulunması (Kanunsuz cürüm olmaz. TCK madde 1) 


2— Bu suçun işlenmiş olması, 

3— Bu iki şartın gerçekleşmesi halinde mahkeme kararı olması gerekir. 

Burada üzerinde durulacak hayati nokta, ancak suçun işlenmesi halinde o yayının toplatılmasına karar verilebilmesidir. Maddeye göre, suçun işlenmiş olması toplatma kararının ön şartıdır. Suçun işlenmiş olması içinde yetkili ve görevli bir mahkemenin mahkumiyet kararına ihtiyaç olduğu açıktır. 


Bugün Türkiye'de bütün bunlara rağmen suçun işlendiğine dair mahkumiyet kararından çok önce toplatma kararları verilmektedir. O yayın hakkında soruşturma açılır açılmaz, daha kamu davası açılmadan, hatta yayının sorumlusunun ifadesi bile alınmadan Sulh Ceza Mahkemesinden savcılık toplatma talep etmektedir. 


Uygulamada bu aksak işleyiş genel hatlarıyla şöyle cereyan etmektedir. 


Savcılar, özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerimizde Matbaalar Kanunu uyarınca, her sabah önlerine gelen gazetelere, kitap ve dergilere bakmakta, kalıplaşmiş bir hukuki anlayışla bunları değerlendirmektedirler. Çoğunlukla bunlarda suç unsuru olup olmadığının tespitini üniversite hocalarını bilirkişi seçip, gelen bilirkişi raporlarına göre yapmaktadırlar. Bilirkişi raporu yayının lehinde ise, yani suç unsuru olmadığı yolundaysa genellikle takipsizlik kararı verilmektedir. Tabii böyle bir rapora rağmen önce toplatma talep edilir, daha sonra dava da açılabilmektedir. 
Bilirkişi raporu yayının aleyhinde ise hemen Sulh Ceza Mahkemesinden Anayasanın 22/5 CMUK 
86. maddesi ve suçun temadisinin önlenmesi ileri sürülerek “toplatma talep edilmektedir. Sulh Ceza Mahkemeleri de bunları kısa kararlarına gerekçe yaparak toplatma kararı vermektedir. 


Burada esas konumuz olmamasına rağmen savcılığın bilirkişi seçmesine değinmek isteriz. 
Çünkü yayın hakkında toplatma kararına en önemli dayanak bilirkişi taporu olmaktadır. Bilirkişinin tayiniyle ilgili CMUK. 66. maddesinde "Bilirkişinin tayini ve adedinin tespiti hakime aittir. Hakırlık soruşturmasında, «gecikmede sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısı da bu yetkiye haizdir" denmektedir. Maddede bilirkişi tayini esasen hakimin görevi olarak gösterilmiştir. 
Savcılar ise hazırlık soruşturmasında ancak gecikmede sakınca bulunan hallerde ilgili bilirkişi seçebileceklerdir. Gecikmesinde sakınca olan hal, delillerin durumu, degişmesi gibi soruşturmayı etkileyebilecek olaylarla ilgilidir. Basın suçlarında ise durum, delillerin değişmesi mümkün olmadığından farklı bir durum taşımaktadır. 
Bu yönüyle basın suçlarında savcıların bilirkişi tayini doğru değildir. 


Bu arada toplatma kararına dayanarak mesnet teşkil ettirilmeye çalışılan CMUK madde 86'yı 


da incelemek gerekir. 
“Tahkikat için subut vasıtalarından olmak üzere faydalı görülen ya- 


hut müsadereye tabi o-- 


lan eşya muhafaza veya başka bir suretle emniyet altına alınır” şeklindeki usul hükmü konuluş amacından son derece uzaklaştırılıp işletilmektedir. 


Soruşturma için subut, yani suçluluğa kanıt vasıtası her olayda değişir. Bıçakla yaralama olayında biçak, kumarda oyun kağıdı, intiharda içilen ilaç gibi şeyler kanıt aracıdır. CMUK madde 86 soruşturmada yararlanılacak, suçu kanıtlayacak şeylerin bozulmaması, kullanılmaması, değiştirilmemesi veya resen zoralıma tabi eşyalarla ilgilidir. Yasa hükmü "muhafaza veya başka bir suretle emniyet altına alınır" demektedir. Yani bu hüküm açıkça delillerin korunmasına ilişkindir. Kitap, dergi gibi yayınlar için böyle bir şey sözkonusu olabilir mi? Bu tür basın suçlarında delil basılı yayın olduğuna, o da savcilıkta bulunduğuna, bunun değiştirilmesi de mümkün olmadığına göre, subut vasıtası zaten koruma altındadır. 


Yukarıda suçun işıendiğinin tespitinin ancak yetkili ve görevli mahkemece belirlenebileceğini söyledik. Bunun aksi 
Ceza Usul Hukuku prensiplerini alt-ist edecektir. 


Ama uygulamada, yayın suçlarında ağır cezalık bir suçtan soruşturma sırasında sulh hakiminden alınan toplatma kararları fiilen "müsadere" kararı niteliğinde olduğundan ağır cezalık suçun işlendiğini kim tespit edecek sorusu ister istemez ortaya çıkmakta dır. Ceza yasasında hangi suçlara ağır ceza mahkemelerinde, hangi suçlara sulh ceza mahkemelerinde bakılacağı yazılmişken sulh mahkemelerinin, yüksek vazifeli mahkemelerin ( görebileceği ve mahkumiyet sonucu verebileceği nitelikte bir toplatma kararını vermeleri son derece yanlıştır. 


Şurası tartışmadan uzak tutulmalıdır ki, bir 


ÜZERİNE .| Hafta 


suçun işlendiği gorevli mahkemece tespit olunacak bir iştir. Toplatmada bir suçun işlenmesi halinde verilecek bir karar olduğuna göre, daha kamu davası bile açmadan hazırlık soruşturması sirasında yayın toplatmanın siyasi, ekonomik, kültürel ağır sonuçları olacaktır. 

Yargılama sonuçlanmadan önce, hatta dava bile açılmadan toplatma kararı vermek fiili « müsaderedir dedik TCK'nın müsadere ile ilgili 36. maddesi şöyledir: 

"Mahkumiyet halinde cürüm veya kabahatte 


kullanılan veya kullanılmak üzere hazırlanan ve- 


ya fiilen irtibakından husule gelen eşya fiilde medhali olmayan kimselere ait olmamak şartıyla mahkemece zapt ve müsadere olunur." 


Toplatma kararları ile aylarca piyasada satılan kitaplar, bir gün içinde toplanmaya çalışılıyor, yayıncının elinde ne kadar kitap varsa alınıp adli emanetin tozlu depolarına dolduruluyor. Belki de yargılama sonucu beraat edecek yayın sorumlusu sahipleri ekonomik çıkmaza itilmektedir. Tabii bazı yayınlar ise daha çıkar çıkmaz toplatılmakta ve yıllarca süren yargılamalarla okuyucueline ulaşması engellenmektedir. 


Günlük gazeteler için toplatmalarla, ekonomik baskı daha vahim haldedir. Günlük gazeteler için toplatma kararı verilmesi en azından o iş gününün geç Saatlerine yetiştiği için kararın infazın- da gazete piyasadan toplanamamakta, ancak ertesi gün veya günler sonra toplatılan günlük gazetelerin iadeleri yani satılmayan kesiminin gazete depolarından alınması tam anlamıyla ekonomik baskı niteliğindedir. Günlük gazetelerin yüzlerce iadesinin satıldığı görülmemiş bir olaydır. Bu tür eski gazeteler kağıtçılara verilerek para kazanılmaktadır. Günlük gazete çıktığı gün dağıtıldığına, satıldığına ve başka bir gün bu mümkün olmadığına göre suçun temadisi de sözkonusu olamaz. 


Ülkemızde bugün toplatma kurumunun bu işleyişine bütün ilgililer eğilmeli, karşı çıkmalı ve bu Anayasa dışı antidemokratik gidişe dur demelidirler. 


BULMACA 


SOLDAN SAĞA: 1)Geçenlerde dünyaya düşen Amerikan uzay aracı- 
Tayfa. 2) Ordunun yarısı - Hükmünü yürütme hakkı, hakimiyet. 3) Bir bilim-Doğma, körü körü- ne bağlanılan düşünce. 

4) Girişken, cesur- 
Bir öğrenim kademesi. 5) Tersi ezilmiş - Hudut. 6) 


DÜNKÜ 
BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 
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DANSA 


Beyaz renkli ve dayanıklı, esnek vücut dokusu - Tersi kimyada İridyum'un simgesi. 7) Başka, öteki (eski dil) - Demiryolu. 8) Çocukları korkutmak için uydurulmuş bir hayali yaratık, öcü-Tokat'ın bir ilçesi. 
YUKARIDAN AŞAĞI: 1) İki yanı evlerle sınırlanmış ara yol- Bir besin. 2) Durumu sallantılı olan. 3) Ağızla çalınan bir müzik aleti. 4) Bir göçmen kuş. 5) Tersi kuş ağzı-Sıcaklık. 6) Bir harfin okunuşu - Tersi art, geri. 7) Minimim'un kısa yazılışı - Bacağımızın bir bölümü, 8) Tersi sınırları belli, belirgin - Bulaşıcı. 9) Uvey ana. 10) İlkönce, en başta - Bir nuta. | 1)Belirsiz geçmiş zaman anlamında - Basit ve uzun bir çeşit masa. 
12) Çoğunlukla, ençok. : 


Geçtiğimiz 


En büyük katilin ardında da 
MHP var 


MHP'nin en büyük cinayetinin sorumlusu geçen hafta neredeyse yakalanacağına ilişkin bätün umutların ortadan kalktığı bir zamanda elegeçirildi. 

Polisin verdiği bilgiye göre, İpekçi'nin katili Mehmet Ali Ağca'nın kimliği, polise gelen bir ihbarla belirlendi. Kimlik belirlendikten sonra da Beyazıt'ta komandoların karargahı durumundaki Küllük kahvesine yapılan bir baskınla Ağca yakalandı. 

Olayın bütün ilginçliği, katil komando yakalandıktan sonra başladı. Ağca, 24 Haziran günü yakalanmasına rağmen, Milliyet gazetesinin olayı kamuoyuna duyurduğu 10 Temmuz gününe kadar bu konuda hiç bir açıklama yapılmadı. Milliyet gazetesinin yayınından bir gün sonra kamuoyuna geniş açıklamalar yapılacağı duyurulmasına rağmen, Emniyet Müdürü Kozakçıoğlu'nun verdiği bilgiler arasında yalnızca gazetelerin zaten ‘önceden edindikleri ve sıkıyönetim yasağı nedeniyle açıklamadıkları bilgiler vardı. Ayrıca Kozakçıoğlu, "Şimdi sıra suça azmettirenlerde” demesine rağmen, herkesin aklına ister istemez, geçen 15 gün süresinde suçaazmettirenlerle katil arasında niçin bir bağ kurulamadığı sorusu takılmış durumda. 

Katil komando Mehmet Ali Ağca,en büyük özeni MHP ile arasındaki bağı gizleme konusunda gösterdi. Profesyonel olarak yetiştirildiği belliydi ama, basın mensuplarının MHP ile aralarında Bağ kurmaya çalışan her sorusundan büyük bir rahatsızlık duyduğu da gözlerden kaçmıyordu. 

Mehmet Ali Ağca, poliste MHP ile bağını kendi ifadesiyle açıkça ortaya koymasına rağmen, daha sonra inkar yolunu seçti. Ancak, bir dizi olgu, cevaplandırılamamış yüzlerce soru ve suç ortağı Yavuz Çaylan'ın ifadesi, katilin MHP'li olduğu gerçeğini açıkça ortaya koyuyordu. Bu, öyle bir gerçekti ki, MHP'nin ünlü tekzipçisi Yaşar Okuyan bile kabul etmek zorunda kalmıştı. 

MHP'nin işlediği büyük cinayetlerin hemen hemen hepsi açığa çıktı. Ve MHP geçen hafta her zamankinden daha fazla köşeye sıkıştı. Şimdi, demokrasiden yana herkes yılanın başının ezilmesini ve hükümetin, sorumluluğunu yerine getirmesini istiyor. Şimdi herkes, Ecevit'in geçtiğimiz perşembe günü söylediği "Bu cinayetleri kışkırtıcı ajanların işlettiği izlenimini vermeye kalkışanlar asıl sorumlular arasında yer almaktan kurtulamayacaklardır” biçimindeki sözlerine: inanmak istiyor. Biz de inanmak istiyoruz. Öncekiler gibi: olmaması dileğiyle. ' ¢ 

APOCU CİNAYET ŞEBEKESİ DE ZOR DURUMDA 

Geçen hafta, yalnız MHP için değil, Apocular diye bilinen cinayet şebekesi için de zor günlerle dolu bir haftaydı. Doğu halkı, kendisini haraca kesen, savunmasız insanları öldüren Doğunun MHP'si ile hesaplaşma arifesinde olduğunu geçen hafta somut örneklerle ortaya koydu. Batman'da, Elazığ'da halk, bu çeteye karşı açık bir savaş açtı ve birçok yerde bu çeteyi barınamaz hale getirdi. Öyle anlaşılıyor ki, önümüzdeki dönem, MHP ile birlikte Apocu cinayet şebekesinden de hesap sorulan bir dönem olacaktır. 


JİVKOV'UN GELİŞİ ŞANSSIZ GÜNLERE RASTLADI 
Geçtiğimiz hafta Ecevit hükümetinin bir de konuğu vardı. Bulgar Devlet Konseyi Başkanı Todor Jivkov. Jivkov ve ülkemizdeki Jivkovlar her ne kadar buna "Barış ve dostluk ziyareti" adını verdilerse de, Jivkov'un ülkemize geldiği günlerde Sıkıyönetim Mahkemesinde bakılan bir dava, bütün koroyu yalanladı. Bu mahkemede bir süre önce yurdumuza Bulgaristan'dan kaçak olarak sokulan 900 bin adet mermi davasına bakıldı. 
Türkiye hükümeti kaçak silahlar meselesini gündeme getirmeye çalıştıysa da Bulgarlar buna yanaşmadı. 
Sonunda, transit geçişlerde vize zorunluluğur. 
nun kaldırılması ve bazı ticari konularda anlaşmalara varılarak görüşmelere son verildi. 


TAM GÜN YASASI TARTIŞMALARI ŞİMDİLİK BİTTİ 

Bir uzun tartışma daha sona erdi. Doktorlar, devlet hastanelerinde tam gün çalışmakla, istifa edip özel muayenehane açmak arasında son tercihlerini geçen hafta yaptılar ve kimin hastanede, kimin özel muayenehanede çalışacağı kesinlikle belli oldu. Tahminlerin ve bazı çevrelerin isteğinin tersine, istifalar çok olmadı ve doktorların çoğu hastanelerde kalmayı yeğlediler. 


KIBRIS'TA İKİ BÖLGELİLİK TARTIŞMALARI YOĞUNLAŞTI 

Waldheim'ın kesilen otoplumlararası görüşmeleri yeniden başlatmak için gösterdiği çabalar beklendiği gibi kısa vadede sonuç vermedi ve toplumlararası görüşmelere geçtiğimiz hafta başlanamadı. 

Kıbrıs'ta taraflar geçen haftayı "İki bölgeli “federasyonun ne olduğu konusunu yayın organlarında tartışmakla geçirdiler. Önceki hafta bir Rum yetkilisinin gazetemize verdiği demeçle başlayan tartışmalar, geçen hafta bu konuda Denktaş'ın görüşlerini açıklamasıyla devam etti. 
Hatırlanacağı gibi, bu Rum yetkilisi, Rum tarafının iki bölgeli çözüme karşı çıkmadığını, ama iki ayrı devleti kabul edemeyeceklerini belirtmişti. 

Denktaş ise geçen hafta verdiği demeçlerde, iki bölgelilik konusunda görüşlerini açıklayarak, "İki bölgelilik, iki eyaletli federal bir cumhuriyettir" dedi. 

Kıbrıs'ta taraflar arasında yeni bir anlaşma zemini yaratmak isteyen Waldheim'ın çabalarının ne denli başarılı olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. 


16 Temmuz 1979 


İşte Vietnamlı göçmenler. . 


ra ödeyerek Vietnam'dan kaçıp sığınaca 


. Ülkelerindeki baskı, açlık ve sefaletten kurtulmak için Hanoi makamlarına pak yurt arayan yüzbinlerce insan, Şimdi göçmenlerin sorunlarını ele 


almak amacıyla uluslararası bir konferans düzenlenecek. BM Genel sekreleri,konferansın sadece "İnsancıl" sorunları ele alacağını ileri sürdü. 


Waldheim, Göçmenler Konferansı ile ilgili bir basın toplantısı yaptı 


© BM Genel Sekreteri, Konferansın sadece insancıl sorunları değerlendireceğini söyledi 


MUSTAFA GENCER 
CENEVRE'DEN 
BİLDİRİYOR 


Güney Asyalı 300 bin göçmenin durumunu ele alan konferans 20-21 Temmuzda Cenevre'de yapılacak. Bu konferans 
BM Genel Sekreteri Waldheim'ın çabalarıyla toplanıyor. 


Uluslararası kamuoyu 
Güney Asyalı özellikle de Vietnamlı göçmenler sorununa büyük önem veriyor. BM Göçmenler Yüksek Komiserliği ülkelerden göçmenlere para yardımında bulunmaları ve göçmenleri ülkelerine kabul etmeleri için yaptığı 


çağrıları yineliyor. Batılı ülkeler 


konferansın 


menler sorunuyla doğrudan doğruya ilgili ülkele- 


hükümeti nezdinde bir girişimde bulunup bulun- 


ABD yönetiminin özel temsilcisi Bowdler, Kosta Rika'da 


Nikaragua'da 


gecici hu 


ABD 


Büyükelçisiyle olumlu görüşmeler yaptığımı açıkladı 


SAN JOSE 

(KOSTA RİKA) 
Nikaragua'da eylemlerini sürdüren Sandinis- ta gerillalarının kurduğu geçici hükümet temsilcileri ile ABD'nin özel 


olarak gönderdiği Büyükelçi William Bowdler arasındaki görüşmeler sürüyor. 


Geçici hükümetin 


YENi ÇİN HABER AJANSI: 


“SALT-2, 
Avrupaya ihanetidir” 


bir sözcüsü temasların çok olumlu geçtiğini açıkladı. 

Sözcü geçici hükümetin ülkede egemenliği ele geçirmesi ve Somoza'nın istifası konusundaki görüşlerini Bowdler'e ilettiklerini bildirdi. Bir diğer sözcü de 18 üyeli yeni bir hükümet oluştu- 


ABD'nin 


ümet, 


rulduğunu açıkladı. Sözcü, yeni hükümetin, Somoza'ya muhalefet eden çeşitli akımların ve kişilerin bir araya gelmesiyle oluştuğunu açıkladı. 

Öte yandan, Somoza, ülkeye Ulusal geçici hükümetini getirebilecek her uçağın düşürüleceğini ileri sürdü. Dışişleri bakan yardımcısı Harry Bodan, geçici hükümet üyelerinin ülkeye girmeleri halinde derhal tutuklanacaklarını iddia etti. 

Bilindiği gibi Sandinista gerillalarının kurduğu geçici hükümet Kosta Rika'da bulunuyor. 


yaklaşmakta olduğu bu günlerde yapacakları para yardımlarını açıklıyorlar. İsviçre'de de bu yönde bir süreden beri yoğun bir faaliyet göze çarpıyor. Çeşitli kuruluşlar kampanyalar açıyor halktan yardım topluyorlar. 


BM Genel Sekreteri 
Waldheim Cenevre'de yapilacak olan konferans üzerine bir basın toplantısı düzenledi. Genel Sekreter bakanlar düzeyinde yapılacak konferansın amacının, göçmenler s0- rununu "insancıl" yönleriyle ele almak olduğunu söyledi. Konferansa göç- 


rin, göçmenleri barındıracak ve para yardımında bulunan ülkelerin çağrıldığını açıkladı. Waldheim konferansa Sovyetler Birliği ve Vietnam'ın da çağrıldığını sözlerine ekledi. Ayrıca Çin Halk Cumhuriyetide konferansa BM Göçmenler 
Yüksek Komiserliği üyesi olarak katılacak. Konferansa katılan ülkelerin sayısının 60'ı bulacağı tahmin ediliyor. 

Basın toplantısına katılan gazeteciler göçmenler sorununun “insancıl sorundan Çok siyasi" olduğunu vurguladılar. 
Genel Sekretere Vietnam 


madığını sordular. Waldheim "Vietnamlı göçmenlerin kaygı verici durumundan Vietnam hükümetinin dikkatini çektiğini" belirtti. Daha sonra bir gazeteci, Vietnam donanmasından bir geminin göçmen teknelerini oyedeğine alıp çeken Alman şilepleri- nin yolunu kestiğini belirtti ve "Yaptığınız çabaların şimdiye kadar neticesiz kaldığı söylenebilir mi?" diye sordu. 
Waldheim öevabında bu olaydan haberi olmadığını, Vietnam hükümetinin kendine güvence verdiğini sö,ledi. 


Kuzey İran Devrim Komitesi Başkanı 


Ayetullah Şirazi sılahlı 


saldırıya uğradı 


DIŞ HABERLER 


SERVİSİ 
Tahran'ın kuzeyinde görev yapan İslam Dev- 


rim Komitesinin Başkanı Ayetullah Seyid Rıza Şirazi dün silahlı kişiler tarafından yaylım ateşine tutularak ağır yaralandı. 
İran radyosu, Şirazi'nin Tahran hastanesinde ameliyat edildiğini bildirdi. 

Öte yandan Basra körfezi kıyısında bulunan Hürremşehir'de dün bir camiye bomba atıldı. 
Olayda 4 kişi öldü, 47 
kişi yaralandı. 


MARİVAN 
BÖLGESİNDE OLAYLAR 
DURDU 

Bu arada cumartesi günü kanlı çarpışmalara sahne olan Marivan kentinin, özerklik isteyen halkın elinde olduğu ileri sürüldü. 

Kürtlerin yoğun olduğu Marivan bölgesinde önceki gün 22 kişinin ölmesi ve 40 kişinin yaralanması ile sonuçlanan olaylardan sonra bölgede yaşamın normale döndüğü bildirildi. 

İran radyosu, Irak sinm yakınındaki Marivan'da çıkan olaylarda ölenlerden 13 kişinin devrim muhafızları olduğu- 


nu açıkladı. 
Kürdistan Demokrat Partisinin bir sözcüsü, 


olayların devrim muhafızlarının toprak ağalarının haraç almasına karşı çıkan Kürtlerin üzerine ateş açması ile başladığını ileri sürdü. 


"YASADIŞI 
BASKILARA BOYUN 
EĞMEYECEĞİZ" 


Öte yandan Başbakan 

Mehdi Bazergan, olaylardan sonra yaptığı açıklamada hükümetin yasa dışı istekler ve baskılar karşısında eğilmeyeceğini bildirdi. 
_ İran radyosu tarafından yayınlanan bir bildiri de Başbakan Bazergan ayrıca, muhaliflerin yıkıcı gösteriler yapmamalarını ve bakanlıkları işgal etmemelerini istedi. 


© irak sınırındaki Marivan' da olaylar durdu 


Baha Targün 


Muhalefetin yeni başbakan adayı:Franz Josef Strauss 


tiyan Sosyal Birliğinin nı FJ.Strauss muhalefet partilerinin başbakan adayı seçildi. 

Ana muhalefet partisi CDU'nun başkanı Kohl'un, Strauss'un adaylığına karşı olduğu hiliniyordu. Kohl geçen seçimlerde kendisini aday göstermiş, seçim kampanyasını kendisi a netmiş, fakat "Almanya Sosyal Demokrat Partisinin" (SPD) başbakan adayı Schmidt'e karşı alternatif olamayacağı ortaya çıkmıştı. Bu yüzden aday listesi yapılmadan çok önce silinmişti Kohl'un adı. Kohl bir süre de yeni adayın CDU'dan olması için direndi ve partiyi bu yönde zorladı. 
Oysa CSU başkanı Strauss'un muhalefetin başbakan adayı olmaya hazır olduğu biliniyordu ve Kohl'un partisinde Strauss'la boy ölçüşecek politikacı yoktu. İki kardeş parti elele verip Kohl'un direnişini kırdılar ve Strauss'u aday seçtiler. 


STRAUSS'A İLK SALDIRANLAR REVİZYONİST PARTİ VE 
WEHNER OTNU 

Revizyonıst parti DKP daha Strauss'un adaylığı sözkonusu olur olmaz 'Strauss'u durdurun!" parolasıyla kampanyaya başladı. Almanya'nın acı geçmişi yüzünden tutuculuğun faşizmle çok kolay içiçe gösterilebilmesinden yararlanan DKP, aslında efendisi Sovyet emperyalizmine karşı yılmaz bir mücadele yürüten Strauss'un başbakan olmasını engellemök telaşı içinde. DKP'nin telaşını anlamak zor değil. 

Saldırıların başını çekenlerden X:- ri de Wehner. SPD meclis grubu başkarı Wehneri okuyucularımız Batı Almanya'daki 'Sovyet silahlanması saldırıya mı, savunmaya mı yöneliktir' tartışmasından hatırlayacaklardır. SPD içindeki teslimiyetçi kanadın sözcülüğünü yapan Wehner'in de Strauss'a saldırması, son derece dogaldır. Strauss SPD gericilerinin tesli- 


miyetçi yüzlerini çok sık teşhir etti. 

Strauss'un tutuculuğunu öne çıkarip, “tutucu eşittir faşist” muhasebesini halka kabul ettirebileceklerini sananlar şunu nasıl izah edecekler: Parlamentoda temsil edilen diğer üç partı, Marksist-Leninist partileri kapatma teklifi getirdiklerinde, buna yalniz başına karşı çıkan Strauss'un partisiydi. 

Strauss'un Pinochet'i ziyaret etmesini onun faşistliğiyle izah etme eğiliminde olanlar, Strauss'un Türkeş in ziyaretini kabul etmediğini nasıl izah edecekler? 

Revizyonistlerin ve teslimiyetçilerin şimşeklerini üzerine çeken Strauss, Sovyetler Birliği'nin hegemonyacı siyasetini ilk tespit edenlerden biriydi. Çin'e el uzatma ihtiyacını duyan Avrupalı devlet adamlarının başında geliyordu. 

Bu şartlarda, tutucu Strauss dünya devrimi ve Almanya'nın güvenliği açısından ilerici bir nitelik kazanmaktadır. Hem de teslimiyetçiliğin merkezini oluşturan Brandt, Schmidt, Wehner üçlüsüyle kıyaslanmayacak kadar. 


STRAUSS GELİRSE 
YUMUŞAMA MASALI BİTER Federal Almanya'nın bugün en önemli ihtiyacı, iki süper devletin hegemonya yarışının en keskin olduğu yerlerden biri olan Almanya'nın güvenliğinin sağlanması için güçlü bir savunma ve Sovyetler'e karşı teslimiyetçi siyasete son verilmesidir. 

Almanya'nın bütün öteki meselelerinin çözümü, enerji sorunu da dahil olmak üzere, bu önemli noktada alınacak tavıra bağlıdır. Bu konuda Strauss'un Schmidt'ten daha çok söyleyeceği vardır. SPD'nin savunduğu ve reklamını yaptığı yumuşama hikayesi vadesini doldurmak üzeredir. Alman halkı artık elle tutulur, somut siyasetler istemektedir. Almanya'da Strauss başbakan olursa bu Alman halkının "geriye" yönelmek istediğini değil, güvenlik 


içinde yaşamak istediğini göstere- 


cektir. 


Yeni Çin Haber Ajansı 15 Haziran günü bir yorum yayınladı ve SALT-2 Anlaşmasının Batı Avrupa için bir endişe kaynağı, hatta ABD'nin Avrupa'ya bir ihaneti olduğunu belirtti. 

Ajans, Batı Avrupa'yı hedef alan SS-20 füzeleri ve "Backfire" bombardıman uçakları gibi Sovyet silahlarını içermeyen anlaşmanın imzalanmasından sonra Avrupa'da duyulan huzursuzluğa dikkat çekti. Yeni Çin Haber Ajansı, Avrupa'nın bir Sovyet saldırısına karşılık verebilecek silahları istediği gibi kullanamaması teh- 


likesinin olduğunu kaydetti. 


Yorumda, ayrıca artan Sovyet tehdidi karşısında, Avrupa'nın savunmasını güçlendirmesinin ve NATO'nun nükleer gücünü modernleştirmesi- 


nin ivedi bir sorun olduğu belirtildi. 


İBRAHİM TAŞKINGÖLLÜ 
LONDRA 


İngiltere hükümeti geçen haftalar içinde iki beklenmedik Karar aldı: iran devriminden sonra petrol sıkıntısı çeken ırkçı Güney Afrika'ya petrol satmak ve Zimbabve'deki işbirlikçi Muzoreva rejimine karşı uygulanan amborgoyu, önce kaldırmak ve yıl sonuna kadar da bu rejimi tanımak. 

Yakın zamana kadar bu konularda temkinli davranan İngiltere'nin şaşkınlık yaratan bu iki kararının nedenleri şöyle sıralanabilir: 

Herşeyden önce İngiltere'nin Güney Afrika ve Zimbabve'de önemli yatırımları var ve İngiltere insanlık dışı rejimleri ayakta tutmaya çalışarak ekonomik çıkarlarını koruyabileceğini zannediyor. 

İkincisi İngiltere, bu ülkelerdeki kurtuluş hareketlerine azmaya ve kendi denetimine almaya Çalışan Rusya'ya karşı, Muzorevaları ayakta tutarak, Rusya'nın yayılmasına engel olabileceğini hesabediyor. 

Bir defa: Güney Afrika ve Zimbabve'deki insanlık dışı yönetimlerin ilelebet ayakta tutulması mümkün değildir. Bu yönde olsa olsa birkaç yıl "başarılar" kazanılabilir. Bugün dünyada genel eğilim halkların kurtuluşu yönündedir. Sadece Güney Afrika ve Zimbabve'de değil, fakat dünyanın her tarafında ve özellikle Afrika'da halklar ve hatta yöneticiler, artık ırkçı ve faşist yönetimlerin sona ermesini istiyorlar. 

İngiltere'nin birçok Afrika ülkesiyle önemli ilişkileri vardır. Bu ülkeler, ırkçı ve ırkçılarla işbirliği yapan Muzoreva gibi yöneticileri ayakta tutmaya çalıştığı takdirde İngiltere' ye karşı mücadele edecek ve ekonomik ilişkilerini önemli ölçüde kesebileceklerdir. Bunun birkaç örneği geçtiğimiz yıllarda yaşandı. Örneğin, İngiltere'nin Afrika'da birinci derecede ekonomik ilişkilerde bulunduğu Nijerya, limanlarından birine gelen İngiliz bandıralı petrol tankerinin Güney Afrika'ya ait olduğunu öğrenince, petrol anlaşmasını bozdu. İngiltere'ye verdiği petrolün günde yüz- bin varilini kesti. Nijerya limanlarından her gün petrol yükleyen BP şirketine verilen bu ceza hâlâ uygulanmaktadır. 

Fakat bu defa işin petrol sınırım aşıp, diğer ekonomik ilişkileri etkileyeceği söyleniyor. İngiltere'nin ünlü “The Daily Telegraph 've "The Guardian" gazeteleri, şimdiden Nijer ya makamlarının İngiliz iş adamlarına ve şirketlerine zorluk çıkarmaya başladığını yazıyor. 

Öteki Afrika ülkelerinin takınacak ları tavır da avnı olacaktır. Bu ülke- 


Thatcher akıntıya kürek çekiyor 


PEKİN 


İRAN DA 
GEÇİCİ HÜKÜMETİ 
TANIDI 


İran hükümeti, Nikaragua'daki geçici hükümeti tanıdığını açıkladı. 

Pars haberler ajansı açıklamanın İran Dışişleri (Bakanı 


ğını belirtti. 
Bilindiği 


gibi 


tine bağlı bir heyet, İran 


mişti. 


ler artık Afrikanın güneyindeki utanç rejimlerine son verilmesini istiyorlar ve fiilen Güney Afrika ve Zimbabve halklarının mücadelelerini destekliyor lar. Daha geçen günlerde 'Afrika Birliği Örgütü, yakında yapılacak olan zirve toplantısına Muzoreva'nın kesin olarak (oçağırılmayacağını açıkladı. 

Irkçıların ve onlarla işbirliği yapan Muzorevaların rejimlerini ayakta tutarak Rusya'nın Afrika'da yayılmasını önlemek mantığına gelince: Bu mantık gerçeğin tam tersidir ve ancak Rusya'nın ekmeğine yağ sürür. 

Dünyadaki baskı rejimleri devam ettikçe bundan yararlanan Rusya olmaktadır. Rusya'nın ne azgın bir sömürücü olduğunu göremeyen ve O' nun yüzündeki sosyalizm maskesini farkedemeyen insanlar, Brejnevlerin yem olarak kullandığı ekonomik ve askeri "'yardımlar'a kurtarıcı gözüyle bakıyorlar. Küba, Angola, Yemen, Etyopya, Afganistan olayları bunu açıkça ispat ediyor. 

Rusya, böyle mantıksızlıkları degerlendirmesini çok iyi beceriyor. Nitekim, İngiltere ve Amerika'nın bundan bir ay önce Zimbabve konusunda olumsuz tutum takınmalarıyla birlikte Rusya, Zimbabve'deki faaliyetlerini : artırdı Durumu iyi değerlendiren Brejnev, fırsatı hiç kaçırmadan, Doğu Almanya eliyle, ZAPU ve ZA-NU kurtuluş örgütlerinin önüne en tatlı yemlerini atmaya başladı. 

Rusya'nın bu faaliyetlerinden bahseden İngiliz gazetelerinden "Sunday Telegraph" 1 Temmuz günü başsayfasında şu haberi veriyor: "Doğu Al manlar, Rodezyalı (Zimbabveli) gerillaları yönetecekler. 3 binden fazla Doğu Alman askeri danısman. önümüzdeki aylarda Muzoreva'ya karşı gerilla savaşını yoğunlaştırmak için Zambiya ve Mozambik'e hareket edecek, Gerillalara verilen Sam-7 füzeleri, sahra topları, havan topları ve hafif silahların sayıları artırlacak. 
Yeni yardımlar, geçen ay içinde Doğu Berlin'e giden Nkomo ile Doğu Almanya lideri Honecker ve Savunma Bakanı Hoffmann arasında yapılan görüşmelerde karara bağlandı. Doğu Alman askeri danışmanlarının bir görevi de, Nkomo'nun gerillalarıyla ZA-NU ordusunun birlikte hareket etmelerini örgütlemek olacak." 

Görüldüğü gibi Rusya fırsatları değerlendirmekte çok ustadır. İhtiyar Aslan İngiltere'nin de berrak bir şekilde göremediği gerçekler bunlardır. 

Zimbabve ve.. Güney. Afrika'da halklar, özgürlük ve bağımsızlık istiyor. Halkların özlemlerine ve dünya gerçeklerine karşı gelmek, akıntıya kürek çekmektir. Kürekleri tutan "Demir Kadın" da olsa, bu gerçek değişmez. 


İbrahim 
Yazdi tarafından yapıldı- 


Sandinista gerillaları hüküme- 


daki şubat devriminden sonra İran'ı ziyaret et- 


Ei 7, Bi z 
Somoza diktatörlüğ 


ne karşı askerleri ülkenin büyük bir bölümünde gerici yönetime son darbeyi vurmaya hazırlanırken, Geçici hükümet de şimdiden birçok ülke tarafından tanındı. 


5 bakanı 
kabineden: 
ayrılmıştı 


o . 
Desai 


"Hükümetim azınlığa düştü. 

Bu durumda istita 

etmem gerekir” 
dedi 


Hindistan Başbakanı 
Morarji Desai istifa etti 


YENİ DELHİ 
AJANSLAR 

Hindistan Başbakanı 
Morarji Desai, hükümetinin karşılaştığı siyasal bunalım sonucu istifa etti. 


Desai istifa mektubun- da hükümetinin azınlığa düştüğünü, azınlık hükümetinin görevinin de istifa etmek olduğunu belirtti. 

Başbakan Desai'nin 


başkanlığında bulunduğu Janata Partisi geçen hafta içerisinde yoğun istifalar nedeniyle çoğunluğu yitirmiş ve parlamentodaki sandalye sayısı 214'e düşmüştü. 

Cumartesi günü endüstri ve sivil havacılık bakanlarının da istifasıyla Desai'nin durumu daha da güçleşmişti. 

Son istifalarla 28 aylk Desai hükümetinden 


5 bakan ve 7 bakan yardımcısı ayrıldı. 


Endüstri bakanı Ge orge Fernandes, cumar’ 
tesi günü verdiği demeçte, Başbakana önümüz: 


ven oylamasından önc istifa etmesini önerdiğini ancak Dessi'nin bunaj karşı çıkmasıyla kendi sinin istifa ettiğini açık lamıştı. 


Şii lider Sadr Il ay önce Libya'dan kaybolmuştu 


Kaddafi suikast korkusu ile Lübnan gezisini erteledi 


KUVEYT 

Libya Devlet Başkanı Albay Muammer Kaddafi'nin, Lübnan'a yapacağı geziyi, kendisine karşı sağcı Hıristiyanlar tarafından bir suikast girişiminde bulunulacağı gerekçesiyle iptal ettiği belirtildi. 

Kuveyt'te yayınlanan 
“El Vatan" gazetesi, Şiilerin Lübnan'da yaptıkları gösterilerin Kaddafi nin Lübnan'a yapacağı ziyaretin iptali ile bir ilgisi olmadığını öne sürerek, "Lübnan hükümeti 


AP Hükümetinin 
1970'de hazırlattığı 


MHP 
Raporu 


AYDINLIK 


YAYINLARI 


Genel Dağıtım: TUR-DA 
Hamam Sokâk No:4 
` Gağaloğlu-İstanbul 


aldığı bilgilere dayanarak Kaddafi'yi , sağcı Hıristiyanların öldüreceği ve suçu Şiilerin üzerine yükleyeceği konusunda uyardı " dedi. 


Kaddafi'nin Lübnan'a gitmesinden saatler önce 
Şii Liderİmam Musa Sadr' 
ın ortadan kayboluşunu protesto eden göstericiler çeşitli eylemler düzenlediler. Beyrut'taki Libya Büyükelçiliği 
"Sadr Tugayı" isimli bir grup tarafından bombalandı. Aynı grup daha sonra da Beyrut'taki Libya-Arap bankasını bombalamış ve İmam Sadr' 
dan bir haber alıncaya kadar eylemlerini sürdü- 


mk açıklamışlar- 
1 uğ 

Bilindiği gibi İmâm 
Musa Sadr, geçtiğimiz ağustos ayında Libya' 
ya yaptığı gezi sırasında ortadan kaybolmuştu. Libya yöneticileri Sadr'ın ülkeden ayrıldığını öne sürmelerine rağmen [İmam Sadr dan bugüne kadar hâlâ haber alınamadı. 


İran ve Lübrian'daki 
Şii. çevreler, Sadr'ın Libya yönetimi tarafından öldürülmüş olabileceğini öne sürüyorlar. Bu iddianın yoğunluk kazanması üzerine Libya'nın İran İslam hükümeti ile de ilişkileri gerginleşmişti. 


OPEC ülkeleri bağımsız haber ajansı kurmayı kararlaştırdı 


TAHRAN (THA) 


İran'ın Pars Haberler Ajansı, petrol ihraç eden ülkuler örgütü OPEC'e üye ülkelerin bağımsız bir haber ajansı kurmaya karar verdiklerini 


bildirdi. 


Pars, böyle bir ajans kurulmasının amacının sanayileşmiş ülkelerin, özellikle Üçüncü Dünya- da, kamuoyunu yanıltan propağandalar karşılık 


vermek olduğunu belirtti. 


Pars, önerilen ajans merkezinin Viyana'da olacağını ve OPEC'in işlevleri ile kararlarını doğrudan yayınlayacağını açıkladı. 


ÖZÜR 
"Orta Doğuda Savaş ve Barış''dizimizin 15. 
bölümünü teknik nedenlerden dolayı yayınlayamıyoruz. Okuyucularımızdan özür dileriz. 


Tüzüğe göre Kâşadayı yönetiminin 1 ay içinde Olağanüstü 


Genel Kurulu Kârarı alması gerek 


Petkim-iİş'te muhalefet imzaları 
Notere verdi 


© Mustafa Karadayı” nın TKP” lilerle liste oluşturması ve Genel Kuruldan sonra tasfiyelere gidilmesi tabanda tepki yaratmış ve olağanüstü kongre için imza kampanyası açılmıştı 

© Muhalefet Petkim-iş” te Demokratik Birlik imzalı bir bildiri yayınlayarak yönetimi tasfiyecilikle suçladı 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Petkim-İş Sendikasını Olağanüstü Genel Kurula götürmek amacıyla 
Mustafa Tosun ve arkadaşlarının bir süre önce topladıkları imzaların Beyoğlu 2 Noterine verildiği öğrenildi. 
Buna göre Sendika 


——e 
MISK'li komandolar 
Eskişehir'de 
Eston 
Fabrikasını işgal etti 
©MISK, bir taksidin sendikaya kesildiğini 


işçilere açıklamadı ESKİŞEHİR (ÖZEL) 


Eskişehir'deki Eston, 


Beton Demir Fabrikasın- da MİSK ve MHP'liler işçileri kışkırtarak fabrikayı 24 saat işgal ettiler. 
Başını Eğitim Enstitüsünde okuyan MHP'lilerin çektiği bir grup ve MİSK temsilcileri bu ay zamsız maaş aldık gerekçesi ile fabrikayı kuşattılar. 

Bütün personelle birlikte fabrikanın sahibini 
ve misafiri avukatı 24 
saat içeride hapsettiler. 

Olayın MİSK'in işçileri sattıktan sonra bunu örtbas edebilmek ve işçilerin hakkını savunuyormuş gibi gözükebilmek için çıkardığı bildiriliyor. 

İşverenle toplusözleşmede, zamlı maaşın temmuzdan sonra verilmesi- ne, farkların 6 taksitle ödenmesini kabul eden 
MİSK, bir taksidin sendikaya kesildiğini işçilere bildirmedi. Bu durumda zamsız maaş alan işçilerin okışkırtılması daha kolay oldu. 

24 saat süren kuşatmada içeride mahzur kalan hamile kadın ve diğer bayan işçilerin evlere gönderilmesi sırasında MHP'liler bayanlara ve polise saldırdılar, MHP'lilerin polisin kafasına demirle vurduğu ve hamile kadının korunmasına engel olduğu bildiriliyor. 


Üzerine vu 

ambar kapağı 

düşen liman 

İSKENDERUN (THA) 

İskenderun'da üzerine ambar kapağı düşen liman işçisi öldü. 

Türkiye Zirai; Donatım Kurumuna gelen gübreleri Deniz Yollarına ait bir gemiden limana taşımakta olan, Mehmet Ağlamış'ın üzerine gemi kapağı düştü. Kapağın al- 


tında kalarak ağır şekilde yaralanan liman işçisi Mehmet Ağlamış SSK İskenderun Hastanesine kaldırıldı, ancak kurtarılamayarak öldü 


Ana Tüzüğü uyarınca, Petkim-İş (o yönetiminin bir ay içinde konuyu görüşerek Olağanüstü Genel Kurul kararı alması gerekiyor. 

Bilindiği gibi Petkim- 
İş Sendikasının Genel 
Kurulu bundan kısa bir süre önce yapılmış, ancak bu genel kurulda sendika Genel Başkanı Mustafa Karadayı'nın TKP yanlılarını listesine alması ve sendika içinde ihraçlara girişmesi nedeniyle bir muhalefet hareketi doğmuştu. Görevinden alınan 2 No'lu Şube Başkanı Mustafa Tosun un başını çektiği muhalefet daha sonra fabrikalarda Olağanüstü Genel 
Kurul için imza kampanyası açmış ve yeterli üyeden daha fazla imza toplanmıştı. 

Bu durumda Petkim- 
İş yönetiminin, noter kanalıyla kendisine gönderilen imzalar eline geçtikten sonra bir ay içinde konuyu görüşerek karara bağlaması gerekmektedir. 
Petkim-İş yönetimi Olaganüstü Genel Kurul karan almadığı takdirde mahkeme vasıtasıyla sendika yönetiminin görevden düşürülmesi ve yerine Kayyum atanarak kongreye gidilmesi sözkonusu olâcaktır. 

PETKİM-İŞ'TE 

DEMOKRATİK 

BİRLİK İMZALI 
BİLDİRİ YAYINLANDI 

Bu arada Petkim-İş'te Demokratik Birlik imzalı bir bildiri yayınlayan muhalefet, Petkim-İş yönetiminin seçimle gelmiş şube yöneticilerini görevden aldığihı, temsilcileri istifaya zorladığını ya da temsilciliklerine son verdiğini belirtti . 

İşyeri temsilcilerindei oluştuğu belirtilen Demokratik Birlik muhalefetinin bildirisinde, Petkim-İş Yönetiminin işçilerin mücadele birliğini ve dayanışmasını baltaladığı kaydedilerek bununla ilgili çeşitli örnekler sıralanıyor. 

Bildiride (o Petkim-İş yönetiminin Oo işyerinde temsilci seçimlerini kaybeden Yaşar Çakın'ı 2 Nolu Şube Başkanlığına, 
Sendikada personel olarak çalışan İbrahim Başaran'ı Kartal Şube Başkanlığına m anlatılıyor. Ve Petrol-İş'te görevli Ömer Cengiz Altınok'un da Petkim-İş İzmit Şubesine başkan olarak atandığı belirtilerek, bu uygulamalar eleştiriliyor. 

Bildiride daha sonra şöyle deniliyor: * 

'İşte bu nedenlerle biz işyeri temsilcileri, sendikamızı bu tasfiyecilerden kurtarmak, bu dar grupçu yöneticilerden hesap sormak, demokratik sınıf ve kitle sendikacılığı ilkelerini hayata geçirerek sendikamızı gerçek temeline oturtmak için Petkim-İş'te Demokratik Birlik olarak güçlerimizi birleştirdik." 


4500 ADET 3/4 SAYAÇ MUSLUĞU 
9000 ADET 3/4 SAYAÇ REKORU 
ŞARTNAMESİ VE NUMUNESİ ESASLARI DAHİLİNDE İMAL ETTİRİLECEKTİR. 

İ.ET.T. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


1- Yukarıda yazılı malzeme mektupla fiat ve teklif isteme usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, şartnamede yazılı kanuni nispetlere göre hesap edilecek teminatı ihtiva eden teklif mektulan 26.7.1979 Perşembe günü saat 15.00'e kadar Metrohafh 4. Katta bulunan Levazım Müdürlüğü Elektrik ve Gaz Kısım Şefliğine elden“ verilecektir. 

2- Bu işe ait şartnameler Levazım Müdürlüğü Elektrik ve Gaz Kısım Şefliğinden bedelsiz olarak alınabilir. 

Basın: 18017—690 


erke iş Uyesi İŞÇiLEk 


işçi sendik 


Turistik Mersin Otelde 


grev sona erdi 


MERSİN (AA) 

DİSK'e bağlı Oleyis Sendikasının Turistik Mersin Otelinde başlattığı grev, tarafların anlaşmasıyla sona erdi. Mersin Turistik Otelde çalışan 108 işçi işbaşı yaptılar. 

Oleyis Sendikası ile işveren arasında imzalanan yeni toplusözleşmeyle işçilerin maaşlarına birinci yıl 3 bin 800, ikinci yıl da 2 bin 900 lira zam sağlandı. 

İkramiye sayısı yılda 3,5 maaş olarak saptan dı. Kıdem tazminatı da işçinin kendi isteğiyle işten ayrılması halinde 40, işveren tarafından cıkarılırsa 43 gün üzerinden hesaplanacak. 


Ceyhan Yavuz Plastik işçileri eşitsizliğe karşı çıkıyor 


“Erkeklerle aynı 

işi yapan kadınlara 

niçin düşük ücret ödeniyor” 


CEYHAN (İZZET DALYAN) 

Ceyhan'ın Sanayi Sitesinde bulunan Yavuz Plastik işçileri çok zor şartlar altında sendikasız ve sigortasız çalıştırılıyorlar. Patron istediği işçiyi istediği zaman hiç bir hak tanımadan işten atıyor. 

Hayat şartlarının alabildiğine zorlamasına rağmen patron kadın işçilere hâlâ 100 lira gibi çok düşük bir ücret ödüyor. 

Yavuz Plastik işçilerinden Hasan Deler. bu konuda gazetemize şunları söyledi : 

"Patron erkek arkadaşlara 4-5 bin lira ücret öderken aynı işi yapan kadın işçilere 100 lira yevmiye veriyor, Üstelik sabahın saat 6'sından akşamın 6.30'una kadar çalıştırıyor. Kadın ve erkek işçiler arasında açıktan açığa bölücülük yapıyor. 

Geçende bizim nüfus kağıtlarımızı topladı. 
Ama öğrendik ki, sigortaya vermemiş. Bir iş kazası geçirsek ne olacak? 


Sendikalar İngiltere'de yeniden sert bir mücadeleye hazırlanıyorlar 


KURA 


w 


T 


ere'de Thatcher hükümetinin sendikal hakları İ 


kısıtlayan tasarılarına karşı sendikalar sert tepki gösteriyor 


“GREV GÖZCÜLERİNİN 


KALDIRILMASI 1960'LARA 
GERİ DÖNMEKTİR” 


@ Thatcher, seçmenlerden yetki aldıklarını ve yeni yasalara ihtiyaç olduğunu öne sürdü 


İBRAHİM TAŞKINGÖNÜLLÜ LONDRA'DAN BİLDİRİYOR 


İngiltere'de Margaret Thatcher hükümetinin parlamentoya sunacağı sendika ve grev yasalarıyla ilgili değişiklik teklifleri işçi sendikaları tarafından tepki ile karşılandı. 

Hükümetin teklifinde başlıca şu üç önemli de-Bişiklik yer alıyor: Grev gözcülüğünün kaldırılması, sendikalara zorunlu üyeliğin kaldırılması, sendika seçimleri, grev oylaması ve buna benzer seçimlerin posta ile yapılması. 

Bu üç değişiklikten özellikle grev gözcülüğünün kaldırılması teklifi sendikalar tarafından sert tepkiyle karşılandı. 


İlk tepkiyi İngiltere'nin en büyük sendika Konfederasyonu olan TUC €Trade Union Congress ) ye bağlı olan TGWU (Transport and General Workers Union) sendikası gösterdi. 


2 milyon üyeli TGWU Başkanı Stanley Pemberton: 
"Sendikalarımızın tahrip edilmesine ve zayıflatılmasına müsade etmeyeceğiz" dedi. 


1 milyon üyeli GMWU (General and Municipal 
Workers Union) Sendikası Başkanı David Basnet tepkisini şöyle ifade etti: "Grev gözcülüğünün kaldırılması 1906'lara geri dönmektir." 


700 bin üyesi bulunan NUPE (Nauvnal Union 
of Public Employees) Sendikası Genel Sekreteri Alan Fisher ise "Hükümetin sendika meselesine müdahale etmesine kesinlikle karşı çıkmaya kararlıyız." dedi. 


İşçi sınıfını karşısına alıyor 


Hükümeti, alınan hakları geri almak istemekle suçlayan TUC Genel Sekreteri Len Murray: "1971 ve 1974'ün derslerinin öğrenilmiş olduğunu sanıyordum. Fakat bu yasa teklifleri öyle olmadığını gösteriyor" dedi. 


uzun yıllar süren mücadelelerle 


1971 ve 1974'te Muhafazakar Edward Heath 
hükümetine karşı büyük grevler yapılmış ve 1974' te: "Madenciler Grevi" hükümeti düşürmüştü. 

Başbakan Margareth Thatcher ise Parlamentoda yaptığı cevabi konuşmada şunları söyledi: 


“Bizim seçmenlerden alınan kesin bir yetkimiz var. Bu teklifler halkın istekleridir ve geçen kış ortaya çıkan sorunlar bunlara ihtiyacımız olduğunu göstermiştir. * 

Diğer taraftan hükümetin hazırladığı yasa teklifleri Muhafazakar Partinin denetimindeki çok az sendika ve işadamları tarafından olumlu karşılandı. 


(Aydınlık FI 


45 saat süren işgal 
böyle bitti 


$ f j 
Teröristlerle şen heyetten bir kişi 08.05'de dışarı çıkarak, İçişleri Bakanına "5 dakika sonra teslim olacaklar"'dedi. (Foto: AA) 


e ee e — a 
Sabahın ilk saatlerinde güvenlik görevlilerinde bir kıpırdanma oldu. Keskin nişancılar hazırlık içinde... (Foto: AA) 


ler rehinelerle ve FKÖ heyetiyle birlikte balkona çıktılar,. Tedhişçilerden biri Büyükelçinin elini sı 


kıyordu 


Teslim alınan teröristler; Emniyet Müdürlüğüne götürüldü (Foto: AA) 


2 ib 
Binadan çıkan tedhişçilerden biri İçişleri Bakanını öptü, (Foto, AA) 


FKö Heyeti Başkanı olayla ilgili olarak 
basın toplantısı dü 4 


enle: (Foto: AA) 


Dört terörist, Emniyet Müdürlüğünde basına göslerildi (Foto: THA) 


Saat, saat gelişmeler 


06.00-06.30 

Elçilik çevresindeki güvenlik kuvvetlerinde bir kıpırdanma görüldü. Ambulanslar elçiliğe 100 
metre kadar yaklaştılar. 
Büyük bir sessizlik hakim. 
07.00 


Başbakan Ecevit, elçilik binasının karşısında kurulan operasyon merkezine geldi. Elçilikte ise arabulucularla tedhişçiler arasında görüşme sürüyor. 


07.15 


Askeri 


birlik komu- 


tanları arasında heyecanlı konuşmalar oluyor ve telsizle konuşmalar bir süre için kesiliyor. Çevrede mevzilenmiş olan keskin nişancılar da hazırlık içinde... 


07.35 


Görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması halinde ani bir operasyona girişileceğine dair haberler yoğunluk kazanıyor 


08.05 


Arabulucu heyetten 


bir üye dışarı çıkarak, 
"Her şey tamam, 5 dakika sonra bütün rehineleri serbest bırakıyorlar!" 
dedi. 

Daha sonra, önce tedhişçiler.daha sonra da rehineler balkona çıktılar. Tedhişçiler burada zafer işaretleri yaparak, ellerindeki megafonla, emperyalizme ve siyonizme karşı mücadele ettiklerini ileri sürüp, "Türkiye'yi, Türkleri seviyoruz" şeklinde bağırdılar. İngilizce konuşan tedhişçilerin yanında arabulucu heyetin diğer üyesi de bulunuyordu 


08.20 


Tedhişçiler İçişleri 
Bakanı Hasan Fehmi Güneş i öptükten sonra kendisi ile birlikte polis arabalarına binerek olay yerinden uzaklaştılar 


08.30 


Rehineler bir bir elçilik binasından çıkarak çevrede kendilerini bekleyen yakınları ile kucaklaştılar. Güvenlik mensupları ise, kan içindeki 


polis kulübesinden sonra elçilik binası içinde arama yapmaya başla dilar. 


16 Ternmuz 1979 


K.Maraşdavası yarın başlıyor 


HABER MERKEZİ 


29 Haziran Perşembe 
günü ara verilen Kahramanmaraş olaylarının du: ruşmasına 17 Temmuz 
Salı gününden itibaren Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman 
İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesinde devam edilecek, 


85 TUTUKLU 
TAHLİYE EDİLDİ 


Çok sıkı güvenlik önlemleri altında 4 Haziran günü Adana kapalı spor salonunda sanıkların kimlik saptama işlemi ile 
başlayan duruşmada 6 
Haziranda eki ile birlikte 
238 sayfalık, 6 askeri savcı tarafından hazırlanan 


Q : : 
iddianamenin okunmasma geçilmiş ve okuma işlemi ertesi gün tamamlanmıştı. 

Daha sonra ise tutuklu sanıkların sorgulamalarına geçildi. Sorgu sırasında sanıklar mahkeme tarafından kendilerine yöneltilen soruları "'Bilmiyorum, görmedim, duymadım. iftira, evimden çık- 


madım”, şeklinde yanıtlayarak tahliyelerini istediler. 


1000'E YAKIN 
TANIK DİNLENECEK 


Mahkemenin önümüzdeki dönemi oldukça önemli bir aşamayı oluşturacaktır. Olaylarla ilgili bine yakın tanık dinlenecektir. 


Birinci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkiler 


Şubesi, Fikirtepe Atatürk Eğitim Enstitüsündeki patlama ile ilgili 


bir açıklama yaptı 


HABER MERKEZİ 


, 1, Ordu ve Sıkıyöne. 
tim Komunii Basın ve 
Halkla İlişkiler Şubesi Fikirtepe Atatürk Eği: 
tim “Enstitüsündeki patlama ile ilgili olarak gazetemizde ve Cumhuriyet geze inde eralan palar er üzerine bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama aynen şöyle: 


"1. 12 ve 13 Temmuz 
1979 tarihli Cumhuriyet 
ve 13 Temmuz 1979 Ta. 
rihli Aydınlık gazetesinde İstanbul Fikirtepe Atatürk Eğitim Enstitüsünde 
11 Temmuz 1979 günü 
meydana gelen ve bir öğretmenin ölümü, onbeş öğrencinin yaralanmasına sebebiyet veren çok müessif, o derece de insanlık dışı ve iğrenç bom ba patlaması olayı ile ilgili olarak çıkan haberer arasında, güvenlik kuvvetleri hakkında bazı iüdiaların yer aldığı görülmüştür. 


Bu olayın soruşturmasının hem Cumhuriyet Savcılığı hem de Sıkıyönetim Komutanlığı Savcılığı tarafından yürütülmekte olması sebebi ile bu adli işlemi etkilemeecek 'nitelikte olan ve Bikiyönetin Güvenlik Görevlisi askeri kuvvetleri ilgilendiren hususlar- da aşağıdaki açıklamalarn yapılmasına zaruret hissedilmiştir. 


2. Adı geçen gazetelerde olayın yer aldığı okul öğrencilerinin açıklamalarına dayanılarak verilen haberde: 


A. Okulu sürekli korumakla görevli jandarma birliğindeki iki kıta çavuşu ile bir teğmenin ÜGD'li olduğu, olaydan sonra bu kişilerin ikisinin izine avam ve bazı güvenlik görevlilerinin okulun karşısındaki bir yurt- da kalan ülkücülerle işbirliği ve diyalog içinde bulundukları ve bunların olayla ilişkilerinin olabileceği ileri sürülmekte ve bu yurdun güvenlik kuvvetlerince kapatılmasının neden başarılamadığı sorulmakta, 


B. Olay akşamı okul- daki güvenlik nöbetçileri- nin film seyretmeye gittikleri ve geç saatlerde döndükleri, bombayı koyanların bu fırsattan faydalandıkları, dolayısiyle olayda güvenlik kuvvetlerinin bir ihmali olabileceği belirlenmeye calışılmakta, 


C. Patlatılan bombaarekatında 


nın Kıbrıs 


sile : kimse- nin yapamayacağı ve yerleştiremeyeceği ifade edilmek suretiyle haberin tüm metni el diğer iddialarla birleştirildiğin- de güvenlik kuvvetleri üzerinde bazı çağrışımlar yapılmaya gayret sarfedilmektedir. 


3. Yasalar çerçevesindeki basın özgürlüğüne inançlı, gazetecilik görevinin önemini müdrik ve bu anlayış içinde meseleleri, tutum ve davranışları karşılıklı olarak tartışacak kadar basınla uygar bir diyalog kurmaya gayret eden ve basına her .zaman açık bulunan Sıkıyönetim Komutanlığı- nın bilgisine de başvurma üzümünü issetmeden 


huriyet ve Ayd rencilerin beyanına de 


yanarak verdiği yukarıdaki haber ile ilgili gerçekler şunlardır: 


A. Sıkıyönetim böl- 


gesindeki öğretim kurumlarında sıkıyönetim üvenlik kuvvetlerinin 


ulunmalarının amacı, öğretim yapılan günlerde ve öğretim saatleri içinde öğretim özgürlüğünü sağlamak, öğrenciler arasındaki çatışmaları ve anarşik eylemleri önlemektir. Sıkıyönetim güvenlik kuvvetlerinin öğretim dışı saatlerde ve geceleri bina bekçiliği gibi bir görevleri yoktur. Bu görev ve sorumluluk, bütün kurum ve örgütlerde olduğu gibi okul yöneticilerine aittir. 


İstanbul şehrinin müh- 


telif yerlerindeki yirmiyi aşkın okula yerleştirilen askeri birlikler meyanın- da , Fikirtepe Atatürk Egitim Enstitüsünde de devamlı olarak bulunan askeri birlik, bu okulun fizi ki güvenliği ve bekçiliği için değil, düzenlenen bir nöbet ve istirahat sistemi- ne göre, ani müdahale kuvveti olarak bölgedeki kitlesel eylemleri önlemek üzere görevlendiri!- miş olup, okulla ilişkisi sadece iskan bakımındandır. Nitekim, Enstitüde öğretim saatlerinde görev yapan askeri üniteler, bir başka birliktendir ve bütün öğretim kurumlarında My şekilde sabah gidip akam gelmektedirler. Bu itibarla, yonel kuvvetleri için bomba olayına ilişkin bir ihmalden bahsetmek mümkün değildir. 


B.Jandarma Koman- da Birlikleri, Sıkıyönetim birlikleri arasndaki görev 
düzenlemesi sebebi ile 5 
Mart 1979 tarihinden beri adı geçen Enstitüde pe yapmakta ve oulla ilişiği bulunmamaktadır. u bakımdan, 


JGD'li çavuşlar ve teğgönderildikleri iddiası dâ 


varit değildir. 7 
okulda görevli askeri birlik mensupları arasında yapılan incelemede, be- 


lirtilen özellikte ve faaliyette olan kişilerin bulunmadığı, olaydan sonra bu birlikten izine gönderilen herhangi bir kimsenin olmadığı saptanmıştır. 


C. Okulun karşısındaki ülkücülerin barındığı bina ise, resmi veya özel bir yurt olmayıp öğrenciler tarafından kiralanan, şahsa ait özel bir apartmandır. Bu nitelikte bir binayı kapatmak için yasal bir yetki ve dayanağın bulunmadığı aşikardır. Buna karşın, çeşitli ihbar ve şüpheler üzerine bu bina sıkıyönetim süresince hemen her ay bir kere aranmış ve bazı kişiler göz altına alınarak haklarında Ta işlem yapılmıştır. 

u durum karşısında, Cumhuriyet ve Aydınlık gazetelerinde er alan, güvenlik kuvvetlerinin faai işbirliği içinde 

ulunduğu şeklindeki haberin ne derece doğru olduğu ve hangi maksatlara hizmet edebileceği kamuoyunun o takdirine bırakılmaktadır. 


D. Emniyet Müdürlüğü uzmanlarının olay mahallinde ele geçirdikleri artıklar üzerinde yaptıkları inceleme sonucunda verdikleri bilim laboratuarı raporuna göre, patlayıcı maddenin nitrögli- 


olduğu, saatli pa anlaşılmıştır. 
u nitelikte olan ve si- 


lahlı kuvvetlerin envanterinde bulunmayan bir bombanın patlaması dolayısıyle 


Kıbrıs harekatı sırasında kullanılan pat layıcı maddeler ile bir. 
ağrışım yaymanın. he e 
Ki ini anlamak zor 6k . 


masa gerektir. 


4, Sıkıyönetim ilanmdan beri icraalında tamamen tarafsız ve yasal yetkileri içinde kalmaya büyük bir özen gösteren ve fakat hangi şarl altında olursa Olsun, yasaları ve sıkıyönetim yasalarını çiğneyerek suç İşliyenler hakkında istisnasız yasal işlemle- 


rakların k 


ri lerinin. bi ki eiliği 


ve bütünlük azmi karşısın da asla bu hedefe ulaşamayacaktır" sayın hal- 
YE duyurulur. 


Kipriyanu:” Türk tarafının 


her makamı kendi amacını gerçekleştirmeye çalışıyor” 


elürk politikası üç düzeyde oluşuyor. 
Ecevit'in düzeyi, Türk askeri liderlerinin düzeyi ve Denktaş'ın düzeyi 


©'Denktaş, Kıbrıs Türklerinin aşırı 


sağ kanadını temsil etmektedir” 


ERDOĞAN Ecevit'in daha farklı bir politika izleyebileceğini 

GE Si de göstermemektedir. 
Çünkü Ecevit zaten mev- 

BİLDİRİYOR cut iç sorunları nedeniy- 


le bugünkü politikasından farklı politika izleyemez. 

“Ecevit, Magosa konusunda öylesine kaypak bir politika uygulamaktadır ki, veriyorum ama vermiyorum demektedir “ Kipriyanu Türk ordusunun perde arkasın- 


Kıbrıs Rum Toplumu lideri Kipriyanu, Demokratiki Polia gazetesine verdiği bir demeçte Türk tarafının Kıbrıs politikasının üç düzeyde oluştuğunu söyledi. 

'Demokratiki Polia'ya verilen ve Rumca gazetelerin haberlerinde kullan- dan Türkiye'deki her türdığı demecinde Kipriya lü şovenizm ve milli nu şunları belirtti : emellerin en güçlü hami- 

“Türk politikası üç si olduğunu da öne südüzeyde oluşuyor. Ece- rerek, "'Ordu iç ve dış vit'in düzeyi, Türk askeri konularda milli emelleriliderlerinin düzeyi ve ni gerçekleştirecek poli-Denktaş'ın düzeyi. Türk- tikaya sadakati sağlamak lerin Kıbrıs politikasını için açıktan müdahale etoluşturan her makam me tekliflerinde bulun- kendi amaçlarını gerçek- omaktadır"'dedi. 
leştirecek yaklaşımda bu- Kipriyanu daha sonra lunuyor. Aralarında bir şöyle devam etti: görüş birliği yok. Ve bu "Ecevit, sallantıda bunedenle aynı frekansta olunduğu iktidarda Türanlaşamıyorlar. Bu nok- kiyæ nin güçlü ordusunun tada Denktaş ve ordu tam desteğini sağlayan ilişkilerinin rolü büyük- oDenktaş'a karşı manevra tür. Kıbrıs politikasını yapma olanaklarına sahip saptamada Denktaş ve değildir. 

Ecevit yalnız bırakılmış 'öte yandan Denktaş, 


olsaydı, ordu müdahale Kıbrıs Türklerinin aşır etmeyip ordugahında sağ kanadını temsil etkalsaydı, Denktaş, bu (mektedir. İşte Rum taradenli şöven ideallerle fı böylesine bir faktörle uzlaşmaz tutum izleye- Tüm Kıbrıs'ın geleceğini meyecekti. Ancak bu, müzakere etmek zorun- 


SAPIN | 


dadır. 
"Denktaş her geçen gün daha da uzlaşmaz ol- 


kiye'nin müdahalesini kı- 


yor. Bu gösterilerden en 


makta, böylece ordunun o büyüklerinden biri de ve şahsının emel ve ide- cuma günü yapılacak ve allerine hizmete çalış” Rum yönetimi Başkanı maktadır. Toplumun o Spirus Kipriyanu miting- 


içindeki ideoloji takiplerini hiç hesaba katmamaktadır. Türk ordusunun ve kendi mücahitleri- nin süngülerinin desteği var oldukça da siyasal ideoloji rakiplerini hesaba katmayacaktır." 


de konuşacak. 

Bu arada Kıbrıs Türk yönetimi de Türkiye'nin adaya müdahalesinin yıldönümü için kutlama törenleri düzenliyor. Türk tarafının giriştiği kutlama törenlerinin: toplumlararası görüşmelerin ye niden başlatılması yolun- daki gelişmeler üzerinde 

Kıbrıs Rum kesiminde olumsuz etkiler yaptığı Yunan darbesini ve Tür- bildiriliyor. 


a 


Hükümet konusunda muhaletet anlaşamıyor 


AP:” Düşürecek noktaya getirdik, ama kaçtılar” 
MSP:”AP, CHP yi düşürmek niyetinde değil” 


RUM KESİMİNDEKİ 
MİTİNGLER 


nama mitingleridüzenleni- 


MHP üyesi 
Adnan 


Cengil' in itirafları 


13 Ağustos 1978 gecesi İstanbul'un Zeytinburnu İlçesinde görevli polisler Yeşiltepe Mahallesinde devriye gezerken duvarlara yazı yazan bir grupla karşılaştılar. İsmail Aslan, Eşref İleri, Abdullah Kıran, Selim Okutan ve Bayram Ahi adlı kişiler polis ekibine ateş açtı. 
Olaydan sonra bu kişileri izleyen polisler saldırganların MHP Zeytinburnu İlçe binasına kaçtıklarını tespit etti, Bunun üzerine MHP binası arandı. Silahlar bulunamadı. Mermi ve dinamit kağıdı bulundu. Daha sonra silahların binadaki gizli bir çıkıştan dışarı kaçırıldığı anlaşıldı. Olayda başı çeken İsmail Aslan MHP yöneticisiydi. Böylece MHP'nin anarşi yuvalarından biri daha ortaya çıkıyordu. 

MHP yöneticileri. olaydan sonra polise karşı bir kampanya başlattılar. Derhal açıklamalar yaparak mermi ve dinamit malzemesi bulunduğunun yalan olduğunu söylediler. Ertesi gün Emniyet Müdürlüğü binada bulunanlarla ilgili olarık resmi raporları açıkladı. Ancak MHP yöneticileri bildiklerini okumaya devam ettiler. 


KATİLLERİN BARINAĞI 


Aslında MHP'nin Zeytinbumu İlçesi sabıkalıydı. Burada MHP'nin bu bölgede ve İstanbul" da yarattığı birçok kargaşalık ve cinayetin failleri barınıyordu. Bunlardan birisi de Veli Can Oduncu'ydu. Zeytinburnu İlçesindeki faaliyetler aslında bu olaydan aylarca önce dikkatleri üzerinde toplamıştı. 

26 Şubat 1978 tarihli Emniyet Müdü 
nün açıklamasında şunlar belirtiliyordu: 

"26 Şubat 1978 günü saat 19.30 sularında muhtelif yaralama, silahlı baskın ve cinayet suçlarından aranan Adnan Cengil' in, Zeytinburnu MHP binasına girdiğinin haber alınması üzerine mezkür yerde yapılan arama sonunda gözaltına alınan 11 
kişinin yapılan sorguları neticesinde aşağıda adları yazılı kişilerin işledikleri suç - lar kendi ifadeleriyle ve tanıkların beyanlarıyla sabit olmuştur" 

MHP binasında yakalanan Adnan Cengil ve Mehmet Akbal'ın suçları bu örgütün niteliğini de ortaya seriyordu. Resmi açıklamada bu şahıslar hakkında şunlar söyleniyordu: 


ğü- 


“ADNAN CENGİL: Sanık 18 Kasım 
1977 günü saat 13.15 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe 57/4 sokakta karşı görüşlü Abdullah Şahin'le ideolojik maksatla münakaşa yapmış, kavga sırasında sanık üzerinde taşıdığı 7,65 çaplı tabancasını çekerek Abdullah Şahin'i elinden yaralamış, bu arada çıkan kurşunlardan birisi tesadüfen sokaktan geçmekte olan Bekir Erdal'a isabet etmesi sonucu olay yerinde ölmüş sanık firar etmiştir. 


"MEHMET AKBAL: 16 Ocak 1978 
günü saat 17.30 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Veliefendi Caddesi 75/2 sokakta Sabri oğlu 1956 doğumlu Necip Bulut'un öldürülmesi olayı ile ilgili olarak görgü tanıklarınca teşhis edilmiştir". 

ki katil, aynı semtte cinayet işledikten, çeşitli saldırı ve gasp olaylarına karıştıkları halde ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor ve MHP binasında barınıyordu. 


Cinayetler MHP teşkilatlarında planlanıyor 


Oto tamircisi Bekir Erdal'ı öldüren ve daha sonra yakalanarak cezaevine konan faşist katil Ad- 


nan Cengil poliste içlerinde Sultanahmet bulunduğu on cinayeti teker teker bütün teferruatıyla anlattı. Resimde İTİA'nın sabotajdan sonraki hali görülüyor. 


verdiği ifadesinde, 


İTIA sabotajının da 


“ÜÇ SENE ÖNCE MHP'YE 
ÜYE OLMUŞTUM" 


İşin daha da önemlisi MHP'li katil Adnan Cengil verdiği ifadelerde gizli kalmış birçok olayı ve faillerini de tek tek açıklıyordu. Bunların içinde 10 cinayet ve İstanbul'da İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine yapılan sabotaj olayı da vardı. Cengil'in ifadesiyle aynı zamanda MHP ile Ülkü Ocakları arasındaki ilişki de belgeleniyordu. 

Adnan Cengil ifadesinde neler diyordu: 

“Ben üç sene kadar önce Aksaray'a giderek MHP parti binasında bu partiye giriş fişi doldurup imzalamıştım. Herhalde beni kaydetmiş olsalar gerek. Ülkü Ocakları teşkilatına resmen kayıtlı değilim. 
Zeytinburnu Ülkü Ocakları açıkken oraya gider gelirdim. Zeytinburnu MHP İlçe Başkanı Demir Ali Özgüç. benim işlediğim cinayet olayından bir gün önce bana kendisinin Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Acar'a telefon ettiğini, Edirnekapı Öğrenci yurduna giderek Mehmet Acar'ın vereceği tabancayı almamı söyledi... Ben bunun üzerine bir minibüse binip Edirnekapı Öğrenci Yurduna gittim.. Zeytinburnu'ndan geldiğimi ve Demir Ali Özgüç 'ün gönderdiğini söyledim. Bunun üzerine Mehmet Acar belinden Karadeniz yapısı taraklı bir tabanca çıkardı. Baira verdi." 

Adnan Cengil'in ifadesindeki bir bölüm, MHP teşkilatlarının nasıl katillerin barınağı olduğunu göstermesi bakımından ilginçür: 

"Ben bu suçu (Adnan Cengil'in,Bekir Erdal'ı öldürmesi) işledikten sonra kaçmıştım. Zeytinburnu MHP binasında yatıp kalkmak suretiyle saklanıyordum. Bu süre içinde birkaç defa MHP İlçe Başkanı Demir Ali Özgüç'le karşılaştım... Ben burada yatıp kalkarken bir gün Enver Tor- 


W Cengil, cinayeti işledikten sonra "Zeytinburnu İlçe binasında yatıp kalkıyordum” dedi 


taş MHP İlçe binasına geldi. Bir gece bu binada kaldı. Zira o da kaçak idi. Soyu nup pijamasını giyerken vücudunda yara izleri gördüm. Sebebini sorunca kendisini Edirnekapı yurdunda birisinin vurduğunu, bunun üzerine kendisini vuranı da Mustafa Bolat'ın öldürdüğünü ve cesedin Esenler'de bir yere atıldığını söyledi." 

Adnan Cengil açıkladığı ve bazılarının mahkemelerinin sürdüğü cinayet olaylarından başka Zeytinbumu Adliye binasının kurşunlanma olayının da bu merkezde planlandığını belirtiyordu. Cengil, Adliye binasını kurşunlayan Tamer Duymaz ve Rüştü Vardar'ın olaydan sonra MHP binasına sığındıklarını da açıklıyordu. 


KÖŞEYE SIKIŞAN MHP VE CEZAEVİNDEN KAÇIŞ OLAYI 


MHP zor durumdaydı. Katiller yakalanıyor ve cinayetler bir bir ortaya çıkıyordu. Her olayın ardında anarşi yuvası haline gelmiş bir MHP teşkilatı ve yöneticileri sırıtıyordu. MHP'nin kapatılmasına ilişkin savcılıkca hazırlanan üç dosya Yargıtay Başsavcılığına gönderilmişti. Gazetemizin bu sırada, ; Adalet Partisi Hükümeti tarafından 1970 Şılında Emniyet Genel Müdürlüğüne hazırlattırılan MHP hakkındaki raporu açıklaması da MHP'yi iyice köşeye sıkıştırmıştı. MHP yöneticileri telaş içinde böyle bir raporun olmadığını, yakalanan katillerin kendileriyle bir ilgilerinin bulunmadığını, bunların "'deli"' olduklarını söyleyip duruyorlardı. 
MHP saflarında da bir telaş ve kargaşalık başlamıştı. 

Bu sırada yakalanan MHP'li katillerle ilgili sonuçlanan soruşturmaların açıklanması kamuoyunda büyük bir tepki yarattı. Ferhat Tüysüz, Veli Can Oduncu ve Adnan Cengil'in açıklamaları o güne kadar faili meçhul birçok cinayeti de ortaya çıkarıyordu. "Canı sıkıldığı için adam öldürecek" kadar vahşi bir gözüdünmüşlük içindeki katiller ve onların ardın- daki MHP suçlarıyla ortada kalmıştı. 

Adnan Cengil'in 10 cinayeti ve Akademi sabotajını açıklayan ifadesinin yayınlanmasından bir gün sonra 13 faşist Sağmalcılar Cezaevinden kaçtı. Emniyet Müdürü kaçma olayından hemen sonra “bu kaçma değil, salıverilmedir" diyordu. Aralarında Ferhat Tüysüz, Ali Oğuzhan Cengiz, Veli Can Oduncu, Vedat Kasımlar, İsmet Koçak, Fuat Çatalbaş, Nizamettin İşçi, Mustafa Baki Gülcan gibi birçok cinayete karışmış katillerin de bulunduğu 13 faşist adeta ellerini kollarını sallarcasına cezaevinden çıkıp gitmişlerdi. 

Kaçış olayından sonra MHP yöneticisi Somuncuoğlu bir açıklama yaparak kaçakların "adi suçlu ' ve kaçırma olayının da bir “provokasyon" olduğunu söylüyor ve hükümeti suçluyordu. MHP yöneticileri suçlarını gizleme telaşı içindeyken, aynı gün toplanan ÜGD Kongresinde Genel Başkan Muhsin Yazıcoğlu kaçaklar için "arkadaşlarımız" diyordu. 
Somuncuoğlu, kaçakların adi suçlu olduğunu söyleyedursun, katiller bizzat kendi ağızlarıyla MHP'li olduklarını itiraf ediyorlar ve daha da önemlisi Veli Can Oduncu gibi hapishaneden kaçtıktan sonra MHP teşkilatlarında saklanıyorlardı. 

Yarın MHP'nin anarşi yuvalarının üzerinde durmaya devam edeceğiz. 


ANKARA (ÖZEL) Hükümet düştükten Hükümetin düşürülme- sonra yerini ne alacağı si konusunda AP ile MSP konusunda ise Bayar 


arasındaki görüş ayrılığı, iki parti ileri gelenlerinin Ankarada yayınlanan Yankı dergisine ver- 
¿7 dikleri demeçlerde açık- 
“ça ortaya çıktı. MSP 
Grup Sözcüsü © Konya Milletvekili Şener Battal, AP'yi CHP hükümetini düşürmek niyetinde olmamakla suçlarken, AP Genel Sekreteri ve Adapazarı Milletvekili Nuri Bayar, hükümeti düşürecek noktaya getirdiklerini ama CHP'nin kaçtı: 
ğını ileri sürdü. 

BAYAR: 
“HÜKÜMET 
DÜŞTÜĞÜNDE 
ALTERNATİFİ 
ÇIKACAKTIR" 

Nuri Bayar, Yankı'nın “Hükümeti düşürme çabalarınız başarıya ulaşamadı" diye başlayan sorusunu cevaplarken şunları söyledi : 

"Sualinizin başına değineyim. Çalıştık, düşüremedik değil, çalıştık, düşürecek noktaya ulaştık, ama kaçtılar. Bu nedenle hükümeti düşürme çabalarımız başarıya ulaşamadı iddianıza katılmıyorum. Hükümeti düşürecek gensoru da yoktu ortada..." 


Kızımız 


ÖZGÜR'ün 


doğduğunu 
Dostlarımıza duyururuz 
AHMET 
NECLA 


şöyle konuştu 

"Bu hükümetin gidişi ile ortaya çıkışındaki siyasi ,ortam alternatifi kendiliğinden © hazırlar. 
Kendiliğinden * bir hükümet ortamı oluşur... Bize göre hükümet düştüğü anda, alternatifini de beraberinde çıkaracaktır. ' 


BATTAL: 

“AP, CHP'Yİ 
DÜŞÜRMEK 
NİYETİNDE DEĞİL" 

Şener Battal ise hükümeti düşürme çabaları ile ilgili soruyu yanıtlarken şunları söyledi. 

"AP, seçimi düşünmektedir. Başarısız bir iktidarla seçime gitmek, 
AP için bir avantajdır. 
İkincisi, seçimlerde, AP, CHP iktidardan gitmeli ve bunun için de birlik, beraberlik gerek, bölünmeyelim sloganını yenilemeyi hedeflemektedir. 
Bu bakımdan temmuz içinde muhalefetin gayretleri her ne kadar aktif gözüküyorsa da, bize göre temmuz sıcağında bunalmış. AP, CHP hükir metini iktidardan düşürme isteğinde görünmemektedir. Aksiyonları sözde kalmaktadır." 


İL NEENA 
Oğlumuz 


BORA'nın 


doğumunu tüm dostlara duyururuz. 


Leyla-Kemal 
DOĞAN 
15 Temmuz 1979 


İSTANBUL AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINDAN 


İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akzdemisi- ne bağlı İşletme Fakültesinin aşağıda belirtilen kürsülerine asistan alınacaktır. 


Pazarlama Kürsüsü 
Yönetim Kürsüsü 


İşletme Finansmanı Kürsüsü 


Matematik Kürsüsü 
İstatistik Kürsüsü 


Finansal Muhasebe Kürsüsü Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Kürsüsü 


ONHWEHNRR 


Muhasebe Organizasyonu ve 


Denetimi Kürsüsü 


İşletme Ekonomisi Kürsüsü 


Personel Yönetimi ve 


Endüstri İlişkileri Kürsüsü 


Ekonomi kürsüsü: 
Hukuk Kürsüsü 


FN 


m 


1 
2 


Kanuni şartlara haiz isteklilerin kısa hal tercümeleri, yüksek öğrenim durumlarını gösterir belge ve birer fotoğraflarını ekleyecekleri dilekçelerini 20 Temmuz 1979 Cuma günü mesai saa- 


ti bitimine 


kadar Akademi 


Başkanlığına 


(Kuvayı Milliye Cad. No, 12 Kocamustafapaşa-İST) vermeleri ve aynı başvurunun belirtilen süre içinde ilgili fakülte dekanlığına yapılması du- 


yurulur. 


(Basın: 17385—687) 


HACİVAT — Vay Karagözüm merhaba, iyi ki geldin. Bak şimdi seninle ne yapacağım. 

KARAGÖZ— Yağma yok. Bugün pazartesi, bizim oyun günümüz değil. 

HACİVAT— Oyunbozanlık etme Karagöz, tedhişçiler elçilik bastı, böyle oldu. 

KARAGÖZ- Teftişçilerin yaptığının zarârini biz mi çekeceğiz? 

HACİVAT — Anlamadım Karagöz, yani bu olay oldu, bizim oyun bir gün gecikti. 

KARAGÖZ — Amma da iş, fazla mesaisi bile yok. Peki söylebakalım ne yapacağız? 

HACİVAT — Açıkoturum seyredeceğiz. 

KARAGÖZ— Hamama mı gidiyoruz? S 

HACİVAT — Ne hamamı Karagöz, yine neler uyduruyorsun? 

KARAGÖZ- Açık oturacağız demedin mi? 

HACİVAT — Öyle değil cahil herif. Birkaç kişi oturur bir konu hakkında tartışır. Buna da açık oturum denir. 

KARAGÖZ — Şöyle desene, Ben de sandım 
ki peştamalları giyip göbek taşına bem 5 
Peki bu açık oturumda kapalı mı otururlar? 

HACİVAT — Evet. Kabalığını belli edip durma. Şimdi kahvede oturup açık oturum seyredeceğiz. Bakan var, gazeteciler var, gazeteciler arasında bir de kibar bir hanım var. (Televizyonun önüne geçip otururlar.) 


BAKAN-— Anarşi denilen şey bir çağdışı musibettir. 

KARAGÖZ- Evet, çarşı sepeti değildi 

BAKAN-— Bunun üstüne hep birlikte yü yelim. Ben kaynak tartışmasına girmek istemiorum. 

KARAGÖZ -— Bravo! Kaymak kaşıklamaya hep birlikte gidelim diyor. 

HACİVAT- Terbiyeli ol Karagöz, herkes bize bakıyor. 


Bak şimdi Nazlı hanım konuşacak. 


ILICAK- Tarihsel bir inceleme yapacak olursak, dengenin otorite aleyhine bozulduğunu 


görürüz. (Kağıtlarını karıştırır, devam eder) POLDER, TÖB-DER kapatılsın, DGM'ler açılsın. 


KARAGÖZ- Çenelere kilit asılsın, Zenne hanım rahatlasın. 
HACİVAT— Çeneni kapasana be adam, ha- 


nım ne güzel konuşuyor. 


ILICAK— 1 Mayıs'ta Marks'ın, Engels'in resimlerini taşıdılar, 


KARAGÖZ- İşine geleni anlattı, "Yaşasın Rusya"' diyenleri atladı. 

ÖYMEN- Şu partinin döneminde bu kadar öldü, bu partinin döneminde bu kadar öldü diye çetelesini tut Ja olmaz. ya 

KARAGÖZ- Doğru, Karagöz'ün çenesini tutmakla olmaz. 

ÖYMEN- Bu stüdyodaki sinek eskiden de vardı, şimdi de var, Bakanın burnuna konuyor, o da eliyle kovalıyor. Elle kovalamakla olmaz, bataklığı kurutmak gerek, 


KARAGÖZ— Vay canına Hacivat, baksana TRT'de bir bataklık varmış, Televizyondaki sinekler oradan giriyormuş. 


HACİVAT— Karagözüm sus da şunu dinleyelim. 

BAKAN- Polisimiz organize işlenen suça karşı hazırlıklı değil. 

KARAGÖZ -— Gördün mü, yorganzadenin. işlediği suça hazırlıklı değil mişiz. 

HACİVAT— Yorganzade değil Karagöz, organize, Yani örgütlü suç. 

KARAGÖZ — Nasıl körüklü suç? 

HACİVAT — Organize... Yani yabancı bir kelime. Hani Sıkaylep gibi. 

KARAGÖZ- Salebin neresi yabancı Hacıcavcav? j 

HACİVAT— Hay dilini eşek arısı soksun.?? 
Gökten Sıkaylep düşmedi mi? Hani onun gibi.” 

KARAGÖZ - Gökten salep mi düştü? Bu sıcakta? 

HACİVAT -— Hadi sus da dinle, biraz birşeyler öğren. ; 

BAKAN- TRT'de, basında katillere "Kimliği belli olmayan kişiler deniyor. Devrimci deniyor. Ülkücü deniyor, Kimseye rütbe verilmez. 
Bunlara devrimci, ülkücü değil, katil denir, 

TUZSUZ DELİBEKİR — (kahveye dalar)— Hayt, kimmiş bana katil diyen? 

HACİVAT— Aman Karagöz sakın konuşma. 
Tuzsuz Bey zaten haklı. Daha soruşturma safhasında adama katil denir mi? 

ÖYMEN- Bir parti hakkında rapor vardır. 
Bunlar komando kampları kurmuştur. Abdi İpekçi'nin katil zanlısı... 

TUZSUZ DELİBEKİR — Ulan yine bana ka= 


til dediler: Ulan hepinizi doğrarım. Bu herifleri 


dinlemeyeceksiniz. Yalnız Zenne hanımı dinleyeceksiniz. zal 

ILICAK- Aşırı sağ aşırı solu körüklüyor, aşırı sol aşırı sağı körüklüyor, İkisine de karşiyız. Aşırı sağa da karşıyız.(Ağızlığındakisigara- dan bir nefes çeker) 

TUZSUZ DELİBEKİR — Eyvaah, burası MİT ajanı dolu, Bu kadın da MİT ajanı, işkence yapıorlar. Eyvaah, vay belim, vay kemiklerim... 
mdaat... (Kahveden kaçar) ES ILICAK— Bakan bey Öymen'e katıldığına göre... 

BAKAN- Ben size de katılıyorum. İ 

ÖYMEN— Ben de bazı görüşlerinize katıldım. | 

BAKAN-— Demek kendi görüşlerinize katılmayan bir tek siz kaldınız. 

ILICAK— Ne münasebet, ben kendi görüşlerime tamamen katılıyorum. 

TRT— Sayın izleyiciler, anarşinin nedenleri konusunda anlaşamamakla birlikte, hiç değilse, bunları burada tartışma başarısını göstermiş bulunuyoruz. 

HACİVAT — Doğru, kimse silah çekmedi, büyük başarı bu. 

KARAGÖZ- Ulan bu nasıl başarı? Anarşiyi kimin çıkardığını bile anlayamadık. ) 

HACIVAT - Eyvah, bu Karagöz yine perdeyi yıkacak, o yıkmadan ben varıp sahibine haber vereyim heman, 


16 Temmuz 1979 


17 Temmuz Salı 


19.30. ÇEVRE KORUNMASI: (Sentetik maddeler) 

19.45 MERHABA: Kırsal kesim yol, su ve elektrik çalışmalarının anlatıldığı programda, ortakçılık sözleşmesinin konu edildiği 'Köy Avukatı" adlı kısa oyunda yer alıyor. Ayrıca Egeli Ozan Hüseyin Kök programa bir deyişle katılıyor. KR 

21.35 TV'DE TÜRK SİNEMASI (Emine). 
Yönetmenliğini Orhan Aksoy'un yaptığı, başrollerini F. Akın, E. Bora ve T. Akan'ın paylaştıkları filmin konusu kısaca şöyle: Bir gazinoda temizlik işçisi olarak çalışan Emine assolist olmaya özenir ve bir gün çalıştığı gazinonun solisti gelmeyince sahneye çıkar. 
Gazino sahibi Emine'ye aşık olur. Fakat Emine patronunun kardeşine aşıktır. Oda Emine'yi sever. İşler karışır ve olaylar böylece gelişir. 


18 Temmuz Çarşamba 


19.30 TÜRK HALK MÜZİĞİ: Mehmet Güçlü'nün beş türkü okuyacağı programa Anadolu Lisesi Folklör Ekibi de katılıyor. 

19.50 BİR KONU BİR KONUK Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü Erciş Kurtuluş, memurların Jülide Gülizar'a mektupla sordukları soruları yanıtlıyor. 
21.15 BİLİMDEN TEKNİĞE: Dizi programın son bölümünde endüstride teknoloji, bilim, mühendislik, endüstride planlama, işçi-işveren-devlet ilişkileri, endüstri ile ülkelerin doğal kaynaklarının ilişkisi, endüstrinin kültür içindeki yeri konu ediliyor. 

21.45 TV FİLMİ: Yönetmenliğini Gilbert Moses'in yaptığı ve başlıca rollerini Jimmie, Walker, Deborah Allen ve Valerie Curtin'in Paylaştıkları "Vazgeçilmeyen Şey Yaşamak" adlı film yayınlanacak. 


19 Temmuz Perşembe 


20.00 BÜYÜK KOMPOZİTÖRLER Programda Mozart'ın yaşantısı yapıtlarıyla birlikte anlatılacak. 

21.20 TURİZM REHBERİ 
22.30: HABER PROGRAM. 


20 Temmuz Cuma 


19.30 DİLİMİZ TÜRKÇE: Prof. Macit Gökberk ile Dr.Aydın Köksal'n katıldıkları ve Emin Özdemir'in yönettiği programda, bilim dili olarak Türkçe' nin olanakları ve özleştirme açısından bilim dilinin ulaştığı aşama konu ediliyor. 

21.20: BİR GAZETECİNİN NOT DEF-TERİ: Dizi programın "Kıbrıs'da Zor Günler" adlı 7.bölümü yayınlanacak. Programa konuk olarak Dr.Fazıl Küçük ile Rauf Denktaş katılacak. 

21.50 TV'DE SİNEMA: Yönetmenliğini Ralph Levy'in yaptığı “İkili Oyun" adlı film yayınlanacak. (Başrollerini Marlon Brando, David Niven ve Shirley Jones'in paylaştıkları film zengin kadınların paralarını yemekle hayatlarını kazanan iki erkeğin aralarındaki rekabeti konu ediniyor. 


21 Temmuz Cumartesi 


AN 
18.25 BELGESEL: (Siyah Gemiler) Dizinin bu bölümünde 8 Temmuz 1853' de Japonya kıyılarına yanaşan kuman- 
dan Matthew C.Perry yönetimindeki 4 
Amerikan gemisinin öyküsü konu ediliyor. 

19.10 UZAY YOLU 


22 Temmuz Pazar 


17.45 TATİL SİNEMASI: Yönetmenliğini Robert Totten'in yaptığı ve başrollerini Richard Widmark ile Lena Horne'nim. 
paylaştıkları "Silahşörün Ölümü" adlı film yayınlanacak. Filmde zorba bir şerife karşı kasaba ileri gelenlerinin verdikleri mücadele konu ediliyor . 

20.00 ISIRGAN OTU: Dizi filmin 13. 
ve son bölümünde Pol yine annesini aramaya devam eder. 

21.15 TATLI SERT 

22.10 KLASİK MÜZİK: Viyana'da Bahar adlı dış kaynaklı konserin Suppe' 


nin ve Lehar'ın eserlerinden oluşan bölümü ekrana geliyor. 


"72. Koğuş''tan bir görüntü. 


Orhan Kemal'in 
”72.Koğuş'u 
TV için oynanacak 


ANKARA (ÖZEL) 

1970 yılında yitirdiğimiz. Orhan Kemal'in,önce uzun öykü olarak yayınlanan "72. Koğuş'u" daha sonra A.S.T. için oyunlaştırılmıştı. 1967 yılında Asaf Çiyiltepe tarafından sahneye konulan oyun, 400'ü aşkın kez sergilenmişti. Sanat Sevenler Derneğinin "Yılın Oyunu" ve "Yılın Rejisi" ödüllerini alan "72. Koğuş", oynadığı her yerde halkın büyük beğenisini kazanmıştı. 

Şimdi televizyon için hazırlanan yapımda 1967 yılındaki başarılı AST kadrosunun büyük bir çoğunluğu yer alıyor. "72 Koğuş", Orhan Kemal'in televizyona uyarlanan ilk yapıtı olacak. 

72. Koğuş, 1941 yıllarında Bursa Hapishanesinde "Adem Baba" olarak adlandırılan ve toplumun itip kaktığı, hor gördüğü, aşağıladığı insanların dramıdır. 

Orhan Kemal.yapıtı için "72. 


ruru, 


Ankara Sanat Tiyatrosunun 1966-67 mevsiminde oynadığı 


Koğuş'ta yalnızca Kaptan'ın Berbat'ın ve ötekilerin değil, insanoğlunun olanca kirliliği yanında gudirenişi, destanı vardır " demişti. 

Televizyon çekiminde Asaf Çiyiltepe'nin rejisine sadık kalınacak. 
Buna yalnız televizyonun olanakları eklenecek. Oyunun yapımcılığını ve yönetmenliğini Ankara Televizyonu Tiyatro Şubesinden Oskay Alptürk yapacak. Bu ay içinde Ankara'da çekimi başlayacak olan oyunda rol alan sanatçılar şöyle belirlendi: Ayberk Çölek, Erkan Yücel, Aydoğan Ergezen, Hasan Yıldırım, 
Çetin Öner, Türker Tekin, Elif Türkan Çölok, Celile Uysal, Gülşen Girginkoç, Mert Egemen, Orhan Aydın, 
Tevfik Yapıcı, Mehmet Karagöl, Halil Yapağılı, Fuat Çiyiltepe, Sinan Bengier, Mualla Cengiz ve Fatog Işıktes. 


y 


EN 1/4 
Yönetmen Akad, bir sahne. 


à 


yi anlatıyor. (soldan) Gani Turanlı, Akad, yapımcı Serpil Akıllıoğlu, yönetmen yardımcısı Çetin Öner ve Kerim Afşar. 


Lütfi Akad "Bir Ceza Avukatının Anıları” 


dizisinin çek 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Türk sinemasının tanınmiş yönetmenlerinden 
Lütfi Ömer Akad, TV için yeni bir dizi filmin çekimine başladı. İstanbul'da 
4. Levent dışındaki eski Sanayi Mahallesinde çekilen dizi."'Bir Ceza Avukatının Anıları" adını taşıyor. 

Dizi hakkında bilgi almak için yapımcısı Serpil Akıllıoğlu ile görüştük. Bize dizi filmin konusu ve işlenen ana tema konusunda şunları söyledi: 

“Dizi, Prof. Faruk Erem in kücük bir kitapçıkta topladığı anılarından kaynaklanıyor. Kitapçıkta çok anı var. Her biri ötekinden değerli. Ancak biz ilk seçimde 7'sini aktarıyoruz ekrana. 

"Anılar kısa, küçük ama özlü. Her biri 45'er dakikalık filmler olacak. Konular birbirinden çok farklı. Ancak tümünün ortak özelliği suç ve ceza kavramlarının irdelenisi. Özellikle insan açısından , insanın yapısı açısından... Etten kemikten, duygu ve düşünceden oluşan, çeşitli olaylarda, çeşitli davranış biçimleri gösteren insan açısından. 
Gerçek olaylar, gerçekçi bir anlatım.” 

Akıllığoğlu, Lütfi Akad ım dizi yapıtının yapımcılığını üstlendiği gibi iki bölümünün de yönetmen yardımcılığını yapıyor. Akad' 
m bu dizideki yönetmen yardımcıları kendi deyimiyle "ikinci yönetmen" anlamını da taşıyorlar. Yani sorumlulukları ve yönetimdeki katkıları başka yönetmen yardımcılarına göre daha çok. Akıllıoğlu' 
nun dışında Çetin Öner ve Ziya Öztan da değişik bö-Iimlerde "ikinci yönetmen" olarak görev yapıyorlar. Akıllıoğlu "usta bir sinemacının yanında yönet men yardımcılığı yapmak, bir anlamda hizmet için eğitim anlamını da taşıyor" şeklinde konuşuyor bu konuda. 


"ÇEKİÇ VE TİTREŞİM" 

Şu anda çekimi yapılan bölümün adı "Çekiç ve Titreşim" Bu bölümde baş rolü geçenlerde "Meddah" 


kafa kaldırışının 


Rana Cabbar, 


Asuman Çiyiltepe, 


TE 


imine başladı 


Lütfi Akad (solda), dizinin görüntü yönetmeni Gani Turanlı (ortada) ve başoyuncu Erkan Yücel 


ile birlikte, sette. 


ile İstanbul Festivalınde izlediğimiz Erkan Yücel oynuyor. Öte yandan dizinin 
7. bölümünde de anılarını anlatan avukat rolünde Kerim Afşar rol almakta. Yapımcı Akıllıoğlu “ÇEKİÇ 
VE TİTREŞİM" öyküsü üstüne şunları söylüyor: 


“Bu bölüm bir kaporta ustasının öyküsü. Çıraklık yıllarında başlayan çekiç sallama, yıllar sonra başka boyutlar kazanıyor. Şöyle diyor ceza avukatı: "Okullarımızda hep en basit bi- 


çimiyle tanımladılar: Ses bir titreşimdir. Doğru, bu fiziksel bir olgu. Ama ya psikoloji bilimi?  Titreşimin insanduygusuile ilinti- si? Bu hep ihmal edildi. 
Titreşim belirsiz olandan, ölümcül noktaya dek uzanır. Titreşime direnç ise kişiden kişiye değişir. Frekans ve dalga boyu sınırını aşınca ölüm kesindir. Fakat otopside anlaşılmaz. 
Bu bölüm, bir tamirci çırağını patronunu öldürmeye ve akıl hastanesine düşmeye kadar götüren toplumsal sorunları deşme- yi amaçlıyor. Böylece suçu yaratan toplumsal koşullar segilenmeye çalışılıyor. "Bir Ceza . Avukatının Anıları" dizisinin görüntüyönetmeni,Akad'ın eski filmlerinde de birlikte çalıştığı usta sanatçı Gani Turanlı. 
Dizinin diğer bölümleri hakkında da bilgi istiyoruz 


Akıllıoğlu'ndan. 
söylüyor: 


Şunları 


DIZINİN DİĞER 
BÖLÜMLERİ 


"Dizinin öteki bölümlerinde hangi oyuncuların rol alacağı şimdilik kesinliğe kavuşmadı. Ancak kendileriyle konuşularak anlaş ma sağlanan oyuncular ve diğer bölümler şöyle sıralanabilir: Bir işçimizin Almanya'dan köyüne bir yabancı kuma getirmesini anlatan KUMA'da Ayberk 
Çölok rol alıyor. Bir idam mahkumunun öyküsünün anlatılacağı ISI'da Çetin Öner oynayacak. MAYIN' 
da Rana Cabbar'ın, EMEK- 
Lİ BAŞKAN adlı bölümde de Müşfik Kenter'in oyna- 


ması kesinleşti. Kenter, emekli bir ağır ceza yargıcını canlandıracak. 


MERTLİK ve KAN adlı iki bölümün oyuncu kadrosu ise henüz belli değil." 

Son olarak dizinin maliyetini öğrenmek istiyoruz yapımcısından. Akıllıoğlu bu konuda da şu bilgiyi veriyor: e; 

"Bizim bütçemiz 7`milyon lira dolayındä. Ancak bu,tahmini ve kimi terslikleri de bünyesinde taşıyan bir bütçe. Tüm dizinin bu fiyata varacağını da sanmıyorum. Ancak gene de belirtmekte yarar var; bütçemiz,son dalgalanmadan önce onaylanmıştı. Bugün biliyorsunuz her şeyin fiyatı arttı. 


“Dilden 
Dile"'nin yapımcısı ümil 
Kaftancıoğlu 


"Dilde 


n Dile” 


programı ilgiyle dinleniyor 


TRT yapımcısı ve yazar Ümit Kaftancıoğlu'nun hazırladığı radyo programı “Dilden Dile" ilgiyle dinlerivor, Program çeşitli diziterden oluşuyor. 

Kaftancıoğlu çeşitli yörelerde yaptığı incelemeler ve saplamalar sonucu programında halk ozanları- 


na yer veriyor 
Kolu Destanı anlatıyor “Kiziroğlu.” 


Bu programda Köroğlu'nun Halep Deslanın bir diğer adı da Köroğlu ile Kiziroğlu'nun karşılaşma 


larını da kapsayan destan, Anadolu köylüsünün Os 


manlı Beylerine, ağ 


larına karşı mücadelesini anlatı 


yor. Erkan Yücel'in seslendirdiği destan, arada sunu 

lan Köroğlu türküleriyle daha bir renk kazanıyor. 
“Dilden Dile" en fazla mektup alan ve dinleyici 

ile içiçelik taşıyanprogramlardan biri olarak nitele- 


niyor. 


6 bölümden oluşan programın 4. 


bölümü önü- 


müzdeki cumartesi günü 15.00'de TRT-2'de yayın- 


lanacak. 


» Selami Şimşek 


Yaz Spor Okulunun Bağlarbaşı'ndaki -B- salonunda yapılan Voleybol temel eğitimi topsuz ya- 


| pılıyor. 


75 öğrencinin 1,5 saat çalışma içerisinde ellerine en fazla 3 defa değen topu da kurs öğretmeni ve öğrencileri tarafından temin edilmiş. 

öte yandan Yaz Spor Okullarının programında Bağlarbaşı -A- salonunda yapılması gereken Jimnas tik temel eğitim kursları da jimnastik milli tatım çalışmaları nedeniyle aksıyor. 

Yaz Spor Okullarının Bağlarbaşı -B- salonunda yapılmakta olan voley. 
bol çalışmaları hakkında öğretmen öğrencilerle görüştük. 

-Yaz Spor Okulunda neden görev almak istediniz? 

Işın Yücel: kayıtlı olan öğrencilerin boş zamanlarının değerlendirilmesi, daha sağlıklı yetişmeleri ve temel eğitim verilerek önümüzdeki dönemlerde bölgeye iyi bir 


voleybol takım? kurulması amacıyla görev aldım. 

-Şimdiye kadar yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz? 

Işın Yücel: Göreve 1 
Temmuzda başladım. Gel diğimden beri üç top vardı bu toplar da öğrenciler tarafından temin edilmiş, fakat çok yetersiz Bir öğrenci 1,5 saatte 3 kez ancak topa dokunabiliyor. Bu şarilarda temel eğitim verilemez ve öğrencilerin spora karşı olan ilgilerinin dağılmasına sebep olur. 

—Sadece topun bulunmaması mı çalışmalardaki verimsizliği getiriyor? 

-Işın Yücel: Hayır, topun bulunmaması sadece bir engeldir. Çalışma sonunda duş alınması gerekir. Değil duş almak ayak yıkayacak su bile yok. Öğleyin dinleme ve yemek paydosunda öğrenciler sokaklarda yiyecek almaya çalışırlar, bu da olumsuzbir etken. Hiç olmazsa iki masalık bir oda olsa öğrenciler orada 


90 Kilodaki güçlü güreşçilerimizden Halil Aras 
seçmelerde rakibini zorlarken 


Dünya Şampiyonasına katılacak 


Genç Serbest 
Güreş Milli Takımının ilk seçmeleri yapıldı 


İSTANBUL (ÖZEL) 


6-9 Ağustos tarihleri arasında (o Moğolistan'da yapılacak olan gençler 
Dünya Serbest Güreş Şampiyonasına hazirlanan Milli takımımız ilk seçmeleri cumertesi günü yapıldı. 

Seyircinin çok az olduğu seçmeleri Güreş Federasyonu Başkanı Vehbi Emre'de izledi. 


Vehbi Emre'nin başkanlığında toplanan seçici kurul ikinci seçmelere katılacak olan genç güreş çilerimizi belirledi. Seçmelere katılabilecek olan güreşçilerimiz öyle: 


48 Kiloda : Selman 
Kaygısız, Cengiz Karakız, 52 Kıloda:Aslan Seyhanlı, Yılmaz Aslan, 57 
Kiloda: Yusuf Sarı, Talip Kılıç. 62 Kiloda: Nizamettin Oruç, M. Ali Katar. 68 Kiloda:Fevzi Şeker, Oktay Akbaş. 74 Kiloda: Doğan Şahin, Necmi Gençalp. 82 Kiloda: Birol Kaplan, Şenol 


Tenekecioğlu 90 Kiloda: 


Hayri Sezgin, Halil Aras ve Ağırda Mustafa Topuz 

1 Ağustos'a kadar çalışmalarını sürdürecek olan bu kadro yapılacak son seçmelerden sonra Antrenör Hasan Sevinç yönetiminde Moğolistan" 
a hareket edecek. 


(Aydınlıkfi 


Yaz Spor Okullarında 


Voleybol çalışmaları topsuz yapılıyor 


: 5 
Ji FALEI 


TS: 


uy Y a n O 


> 


1 topsuz devam ettirmek zorunda kalan erkek öğrenciler öğretmenleriyle 


yiyecek ihtiyaçlarını ıkarşılarlar. Soyunma odaları yemek odaları olarak kullanılıyor. Temel eğitim gören 75 öğrenci var. 
Çocuklar voleyobolu yeni öğrendikleri için sakatlık oranı fazladır, bu durumda ilk müdahaleyi yapacak bir sağlık uzmanı dahi yok. Salondaki gerekli temizliğin olmaması da büyük bir dert. 
Çalışma anında çalışma sahasına kadar inen fareler öğrencilerin derse olan ilgisini dağıtıyor. 

-Öğrenci sayısı ne kadar ve ders saatleri hakkında ne düşünüyor sunuz? 

Işın Yücel: 50'si kız, 
25'i erkek olmak üzere 
75 öğrenci var. Türkiye- 


ÖNE aa 


Yaz Spor Okuluna gelen Nimet Küçükdere adlı öğrenci de çalışmaları ve sorunlarını şöyle anlatıyor: 

Küçük yaştan beri spora karşı ilgim vardı, fa kat bir türlü çalışma olanağı bulamamıştım. Yaz 
Spor Okulunun açıldığını duyunca sevinerek kayıt yaptırdım. Fakat durum düşündüğüm gibi olmadı. 
Daha sağlık kontrolü yapılırken tutarsızlık orta- 


deki spor sahası açısından bu sayıdaki öğrenci fazla sayılmaz. 


Haftada 4 gün çalışma mız oluyor. Erkekler gün de 1,5 saat çalışıyor, kızlar ise iki gün 1,5 saat, 2 
gün 4,5 saat çalışıyorlar. 
Salonun yeterliliği yanında top sayısı da yeterli olursa temel eğitim için bu saatler yeterlidir. 

-Sizce Yoz Spor Okulları ve çalışmaları nasıl olmalıdır? 

Işın Yücel: Okullar kapanmadan okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenleri aracılığıyla Yaz Spor: Okulları açılacağı ve önemi, öğrencilere anlatılmalıdır. 


Çalışmalara katılmak is- 


Duşun akmamasından şikayetçı olan kız öğrenciler öğretmenleri Işın Yücel ile 


ya çıkmaya başladı. Sağlık kontrolümüz doğru dürüst yapılmadı 

Okul açıldı 1 gün çalışma yaptık, daha sonra öğretmenimiz gelmedi. Temmuzun başların- da şimdiki öğretmenimiz 
Işıl hanım geldi, fakat top olmadığı için çalışmalarımız istediğimiz gibi clmuyor. 


Çalışmalar sonunda terliyoruz, duş yapma- 


teyen öğrencileri tespit edip okullar kapanmadan bir program yapılmalıdır. Okullar kapandıktan sonra çalışmalara hemen başlanmalıdır. 
Yaz sonunda çalışmalara devam edecek öğrencileri seçip 12 ay çalışmaları sağlanmalıdır. Bu sistem periyodik aralıklarla her yıl devam ettirilmelidir. 
Tabii bu yılki olumsuzluklar giderilerek. 


—Sövlemek istediğiniz başka bir şey varmı 


Işın Yücel: Sorunlar çok Dileğimiz bu aksaklıkların ilgili tarafın- 


dan giderilmesi. Geriye kalan zamanda iyi bir çalışma ortaya koyarız. 


Yaz Spor Okulu öğrencisi Nimet Küçükdere: "Zevkle kayıt yaptırmıştım, umduğumu bulamadım” 


mız gerekiyor fakat sular akmıyor. Yemek yiyebilmemiz için yer yok. İki salona ortak bir kantin kurulması gerekir. 


Küçük öğrencilerle çalışma da verimli olmuyor, yäş grubuna ayrılmamız gereklidir. 


Bütün bu olumsuzluklara rağmen ileride düzeleceğini ümit ederek ça lışmalara devam edeceğim. 


Başarılı oyunlar çıkartarak İlk devreyi lider bitiren İstanbul Yüzme İhtisas (Büyükler) ta- - kımının golcü elemanlarından Haydar'ın bir gol'ü rakip takımın ağlarında. 


Türkiye Sutopu Şampiyonasının ilk devresi sona erdi 


Gençlerde ve Büyüklerde İstanbul Yüzme İhtisas lider 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Beş gündür devam etmekte olan Türkiye Birinci Küme Büyükler ve gençler Su topu şampi- 


yonâsınn ilk devresi dün yapılan maçlarla sona erdi. Şampiyona- 


nın ilk devresini başarılı sonuçlar alan -İstanbul 


Yüzme İhtisas (kulübü 
Büyük ve Genç takımları lider olarak bitirdiler. 


Dün yapılan maçların teknik sonuçları şöyle - 


BÜYÜKLERDE; Muhafızgücü 10, Galatarasaray 
7, ODTÜ 9- Kınalıada8- 


Adalar SSK 3- İstanbul 


Yüzme İhtisas 10. 
GENÇLERDE; Adana 
Tenis Dağcılık 4- Karşıyaka 5, Antalyaspor 
2- Galatasaray 21, Adalar SSK 1- İstanbul Yüzme İhtisaş 12. 
Şampiyonanın ikindi 
"yarı müsabakaları 1-5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. 


16 Temmuz 1979 


Baştarafı 1. sayfada Tedhişçilerin, (o Şam' 
dan gelen bir "FKÖ heyeti"'nin o arabuluculuğu sayesinde rehineleri serbest bıraktıkları ve teslim oldukları bildirildi. 
Ancak tedhişçilerle 
Şam'dan gelen heyet arasında anlaşmanın nasıl sağlandığı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. 


Tedhişçiler MİT tarafından sorguya çekildiler. 
Yetkililerin verdiği bilgiye göre soruşturmalar tamamlandıktan sonra tedhişçilerin Sıkıyönetim Mahkemesince tutuklanması ve idam talebiyle yargılanması bekleniyor, 


ŞAM'DAN 
BİR FİLİSTİN HEYETİ 
GELİYOR 


Cumartesi günü THY' 
nin bir uçağı ile Şam' 
dan Ankara ya gelen 4 kişilik bir heyet, derhal yetkililerle görüşmelere başladı. Bütün gece boyunca üç kez Mısır elçilik binasına girerek, tedhişçilerle konuşan heyet üyeleri, 3. görüşmenin sonunda, tedhişçileri ikna ettiklerini açıkladılar. 


Öte yandan önceki gece elçilik çevresinde büyük bir suskunluğun hakim olduğu göze çarptı. Emniyet görevlilerinin emri üzerine, Saat 06.00'dan sonra bütün telsiz konuşmaları kesildi. 


İÇİŞLERİ BAKANI 
ELÇİLİĞE GİRİYOR 


Filistin heyeti tedhişçilerle son görüşmeyi yaptıktan sonra, İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş beraberinde Filistinli arabulucular olduğu hal- 


19.00 HABERLER 
19.05 OKUYALIM TARTIŞALIM: Bekir Yıldız'ın “Ölümsüz Kavak'' adlı kitabının tanıtıldı- 
* ğı programda çocuklar kitap hakkında Bekir Yıldız'la tartışıyorlar. 
19.30 BEBEĞİN İKİNCİ YILI: İki yaşındaki bebeklerin bazı becerileri nasıl kazandıklarının 


de elçilik binasına girdi. 
Burada tedhişçilerle görüşen İçişleri Bakanı, da- a sonra baskını düzenleyen 4 terörist ile birlikte Merkez Komutanlığına gitti. 


ÖKÇÜN 
MISIR 
BÜYÜKELÇİSİNİ 
ZİYARET ETTİ 


Dışişleri Bakanı Gündüz ökçün, tedhişçilerin teslim olması ve rehinelerin serbest bırakılmasından sonra Mısır Büyükelçiliğine giderek, Büyükelçi Ahmet Kemal Olema'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ökçün, Büyükelçilikten ayrılırken basın mensuplarının çeşitli sorularına karşılık olarak "Şu anda bir açıklama yapamam" 
dedi. 


BÜYÜKELÇİLİK 
BİNASINDAN 
4 SİLAH 
5 EL BOMBASI 
ÇIKTI 


Mısır büyükelçiliği çevresindeki güvenlik önlemleri kaldırılırken, bina içinde ve makam arabasında arama yapan emniyet mensupları 4 âdet otomatik tüfek, 5 adet de el bombası buldular. 


4 TEDHİŞÇİ 
NE OLACAK? 


Şam'dan gelen heyetin, teslim olan 4 tedhişçinin başka bir ülkeye gönderilmeyeceklerini belirtmesine rağmen, yetkililer bu konuda henüz herhangi bir açıklama yapmadılar. Tedhişçilerin özellikle işgal süresi boyunca ve arabulucu heyetle yaptıkları görüşmeler sırasında, Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğine ya- 


anlatıldığı programda ayrıca bu becerileri ortaya çıkarmada kullanılan testler gösteriliyor. 

20.00 SPOR: Haftanın spor olayları ve dış kaynaklı filmler programın konusunu oluşturuyor. 


20.30 HABERLER 


21.15 MİNİK KONSER 
21.20 IRAK ÖZEL PROGRAMI: IRAK'ın ulusal günü olası nedeniyle hazırlanan programda 


IRAK tanıtılıyor. 


22.00 AŞAĞIDAKİLER YUKARDAKİLER: Dizi filmin bu bölümünde olaylar, Almanya'da eğitim gören evin kızının dönüşü ve onun Londra sosyetesine takdimi çerçevesinde gelişiyor. 


22.45 TÜBİTAK (3) 
23.15 HABERLER 


TRT! 


05.00 Açılış,Program ve 
Kısa Haberler 
05,0 Türküler, Şarkılar ve 

Oyun Havaları 

06.00 Kısa Haberler 
07.30 HABERLER 
07.40 Sabahtan Sabaha 
09.02 Kadın Dünyası 
10.01 Arkası Yarın 
11.40 Şarkılar 
12.10 Öğle Üzeri 
13.00 HABERLER 
15.20 Şarkılar 
16.05 Türküler Geçidi 
17.02 Akşama Doğru 
18.01 Çocuk Bahçesi 
18.16 Laf lafı Açar 
19.00 HABERLER 


TRT2 


08.00 Açılış ve Program 

08.02 Gün Başlıyor 

09.00 Olayların İçinden 

09.30 Turan Engin'den Türküler 

10.15 Akın Uğur'dan Şarkılar 

10.30 Sağlığımız 

10.50 Türküler ve Oyun Havaları 

11.10 Şarkılar 

11.30 Yarının Büyükleri Çocuklarımız 

12.00 Çeşitli Sololar 

12.40 Deyimler, Deyişler, Ezgiler 

13.00 HABERLER 

13.30 Olayların İçinden 

14.30 Ceşitli Müzik 


20.02 Çocul'lar İçin On Dakika 

20.12 Oyun Havaları 

20.15 Köy Dağarcığı 

20.40 Şarkılar 

21.02 Türküler Geçidi 

21.20 Tangolar 

22.22 Şarkılar 

22.40 Türküler 

23.00 HABERLER 

23.10 Beraber ve Solo Şarkılar 

23.40 Türküler ve Oyun Havaları 

24.00 Kısa Haberler 

00.02 Gece Konseri 

01.00 Program ve kapanış 


15.30 Türküler ve Oyun 

i Havaları 

17.00 Türk Yorumcuları 

17.30 Fasıl 

18.30 İşte Doğa 

19.00 HABERLER 

19.30 Çeşitli Halk Çalğıları ile Oyun Havaları 

20,15 Küçük Konser 

21,00 Bir Sanatçının Gün: lüğü 

21.30 Bizden Sesler 

22.00 Türküler Geçidi 

23.00 Küçük Konser 

23.30 HABERLER 

23.35 Saz Eserleri ve Saz Soloları 

23.55 Program ve kapanış 


Rine a 


07.00 Açılış ve Program 07.02 Güne Başlarken 
08.00 Sabah Konseri 
09.00 Türkçe Haberler 
09.03 Barok Müzik 
10.30 Diskoteğimizden 
11.00 öğleyeDoğru 
12.00 Türkçe Haberler 
12.03 İngilizce Haberler 12.06 Sizin İçin Seçtiklerimiz 
13.00 Konseri Saati 
14.30 Caz Müziği 
16.00 Oda Müziği 


Aydınlık 


BAYAŞ Basın-Yayın A.Ş. 
adına sahibi ve 
Genel Yönetmeni 


ORAL ÇALIŞLAR 


17.00 Türkçe Haberler 
17.03 Ingilizce Haberler 17.06 Plaklar Arasında 
18.00 Stüdyo FM 

19.00 Akşam Konseri 
20.00 LiedIler ve Aryalar 20.30 Melodiler Geçidi 
21.00 Müzik Takvimi 
22.03 Í ngilizce Haberler 22.06 Gecenin Getirdikleri 23.00 Pazartesi Konseri 24.00 Gece ve Müzik 
01.00 Program ve Kapaniş 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür 


S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 


Müessese Müdürü: O. GÜRHAN ERTÜR 


Teröristler... 


pılan baskının Türkiye'yi hedef almadığını öne sürdükleri öğrenildi. 


TEDHİŞÇİLER MİT 
TARAFINDAN 
SORGUYA 
ÇEKİLİYOR 


Dün teslim olan dört tedhişçinin iki ayrı araba ile Atatürk Orman Çiftliği içinde bulunan ve MİT merkezi olarak kullanılan “Marmara Köşkü"'ne götürüldükleri öğrenildi. 

Tedhişçilerin burada sorgulandıkları, ve hemen ifadelerinin (o alınmasına geçildiği belirtildi. 

Mısır Arap Cumhuriyeti'nin Ankara'daki büyükelçilik binasını yaklaşık 45 saat işgal altında tutan ve dün sabah saat 08.20 sularında teslim olan 4 tedhişçinin muhtemelen Ankara Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde idam isteğiyle yargılanacakları öğrenildi. 

Bu konuda bilgisine başvurduğumuz yetkililer, tedhişçilerin planlı olarak adam öldürme suçundan Türk Ceza Kanunu- nun 450. maddesi uyarınca yargılanacaklarını, olayın bir şiddet eylemi niteliği taşıması nedeniyle de davanın Sıkıyönetim Askeri Mahkemesin- 


de görüleceğini ifade ettiler. 

Yetkililer, halen emniyet soruşturmasının 


devam ettiğini, daha sonra düzenlenen evrakla,tedhişçilerin (o skıyönetime sevk edilerek mahkemece tutuklanacaklarını belirttiler. 

Olayın suçüstü hükümleri kapsamı içinde olduğunu ifade eden yetkililer, bu nedenle duruşmanın kısa zamanda başlayıp kısa sürede sonuçlanabileceğini de sözlerine eklediler. 

ECEVİT: "OLAY 
FKÖ'NÜN BİLGİ 
VE ONAYI DIŞINDA GERÇEKLEŞMİŞTİR" 
Başbakan Bülent E- 


ilan olunur. 


120 Ton Ayakta 


vazım Amirliklerinde ve UR 


cevit Mısır Elçiliğini basan dört tedhişçinin teslim olmasından sonra düzenlediği basın toplantısında, olayın Filistin Kurtuluş Örgütünün bilgi ve onayı dışında gerçekleştiğinin anlaşıldığını söyledi. 


Ecevit açıklamasında Filistin Kurtuluş Örgütünün olayın daha fazla kan dökülmeden önlenmesi için büyük gayret gösterdiğini söyleyerek "'Böylelikle Türk halkıyla Filistin halkının kardeşçe dayanışmasının kıvanç verici bir kanıtı ortaya çıkmıştır" dedi. 


Başbakan Ecevit FKÖ 
Başkanı Yaser Arafat'a Türkiye'ye gelen FKÖ 
Heyeti Başkanı Abu Firas'la bir teşekkür mesajı gönderdiğini söyledi. 

Başbakan Ecevit, Filistin Kurtuluş Örgütünün Türkiye'de bir büro açmasını onayladıklarını ve bunu beklediklerini de sözlerine ekledi. 


FKö HEYETİ 


Tedhişçilerle Türkiye hükümeti arasında arabuluculuk yapmak için Ankara'ya gelen FKÖ Heyeti Başkanı Abu Firas bu tür eylemlerle kendileri- nin hiç bir ilişkisi olmadı ğını belirtti. Firas, Irak'ın Ankara'daki büyükelçiliğinde düzenlediği basın toplantısında Türkiye hükümetine teşekkür etti ve "Burada görevimiz başarıyla sonuçlandı. Daha fazla kan dökülmesi engellendi"' dedi. 


Ankara'daki görüşmeler sonucunda Türkiye halkıyla Arap halkı arasındaki ilişkilerin daha da güçlendiğine değinen Firas, Türkiye hükümetiyle FKÖ bürosunun açılması için görüşmeler yaptıklarını ve bir kaç hafta içinde büronun açılacağını sözlerine ekledi.. 


CİNSİ VE MİKTARI: MUHAMMEN BEDELİ: G. TEMİNATI: 234.000.00 


7.800.000.00 


Dört üye ile iki yardımcıdan oluşan FKÖ heyeti daha sonra uçakla Şam'a döndü, 


SEDAT'IN MESAJI 


Mısır Devlet Başkanı 
Enver Sedat, bir mesaj göndererek rehin alınan elçilik görevlilerinin sağ olarak (o kurtarılmasında gösterdiği çaba dolayısıyla Türk hükümetine teşek kür etti. Mısır Başbakanı-Mustafa Halil de, Kahire' 
de yaptığı açıklamada tedhişçilere rehineleri serbest bırakmaları karşılığında hiç bir ödün verilmediğini söyledi 


CENAZE TÖRENİ 
BUGÜN 


Mısır" Ankara Büyükelç n basılması sırasında öldürülen iki güvenlik görevlisi için bugün Ankara'da tören yapılıyor. Polis Memuru Írfan Sadık Kocabaş ile 
Lütfi Ali Babacan'ın cenazeleri bugün saat 11.00 
de Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün önüne getirilecek. Cenazeler daha sonra Maltepe Camiine getirilecek. Burada kılınacak cenaze namazın- dan sonra polis memuru 
İrfan Sadık Kocabaş'ın cenazesi Samsun'a, Lütfi Ali Babacan'ın cenazesi ise Kırıkkale'ye götürülecek. 


TERÖRİSTLER 
BASINA GÖSTERİLDİ 


Bu arada teslim olan teröristler, Ankara'daki Emniyet Müdürlüğünde basına gösterildi. Teröristlerin adlarının Safi, Mervan, Hüseyin ve Muhammed oldukları belirlendi. 
Tedhişçilerden Mervan eylemlerinin amacını açıklarken, "tüm amacımız tüm dünya ülkelerine Filistin halkının sesini duyurmaktı"' dedi. 


ettiler. Arafat da, B yumuşak bir tavır sözcüsü Abu Hatem” 
kurmak istediklerini 


tin'i kapsamadığı i 


ortaya çıkan Mosko 


veriler bunlardır. 


pıştığını görüyoruz. 


nın insiyatifini artı 


imkanlarını yeniden 
Diğer süper devlet 


yöntemler 


diğine bakılarak yapı 


/ ni saptayabiliriz: 
g 1. Batıyla Fili kınlaşma eğilimini di 
2. Olaylara ismi açmak. 
körüklemek. 


bölgenin tümünde mak. 
Bu tür amaçları 


çıkıyor. Sorunlara çekçi bir biçimde 


topladığında ğında provokasyon mez. 


Baskının hedefi / 


halkının meşru ve yasal haklarını kabul 


İsrail'in varlığını tanıma tutumuna karşı 


ve FKÖ'nün Mısır-İsrail anlaşmasına,Filis- 


açıklamasından sonra bu gelişmeler Batıyla, Filistinlileri birbirlerine bir adım yaklaştırdı. Bu gelişmelere en büyük tepkiyi, FKÖ içinde "'aşırılar" görünümüyle 


Elçilik baskınına ışık tutacak kısa vadeli 

Orta Doğudaki gelişmelere daha geniş bir açıdan baktığımızda ise, bölgede parçalanma ve yakınlaşma eğilimlerinin çarme, Orta Doğu konularında Amerika 


liği'ni kısmen kenarda bırakmıştır. Bu durumda Sovyetler'in çıkarı "taraf olma” 


çalanma eğilimini desteklemekte yatıyor. 


olmasını * engellemek amacıyla çeşitli kullanarak zorluyor. Orta Doğudaki parçalanma çeşitli yerlerde kendini gösteriyor. Arap ülkelerinin kendi aralarında, bazı Arap ülkeleriyle Filistinliler arasında ve Filistinlilerin kendi aralarında da böylesine eğilimler vardır. Bölgedeki politik olayların tahlili, bu iki eğilimin hangisini geliştir- 


Bütün bu verilere dayanarak Ankara baskınının ne gibi sonuçlara yöneldiği- 


stinliler arasındaki ya- 


ye gibi ülkelerle diğer ülkelerin arasını 
3. Filistin hareketi içinde çelişmeleri 


4. İşin içine Türkiye'yi de katarak, 


süper devlete yaradığı böylece ortaya 


Yoksa bir eylem, kamuoyunda destek ajitasyon, 


Baştarafı 1. sayfada randt ve Kriesky'nin takındı. "El Fetih" 
in Amerika'yla ilişki belirten demecinden 


çin karşı olduğunu 


va yanlıları gösterdi. 


Birkaç yıllık geliş- 


rmış, Sovyetler Bir- 


bulabilmek için par- ise, rakibinin 'taraf 


'yakınlaşma'yı 


labilir. 


namitlemek. 
karışan Libya, Suri- 


gerginliği tırmandırn daha çok hangi 


ön yargısız ve geryanaşmak gerekir. 


tepki yarattıdenerek tahlil edil- 


Aydınlık7// 


Adapazarı-İzmit Yürüyüş ve Mitinginden rüntüler 


“Anlatsalar inanmazdım... 


Baştarafı 1. sayfada 
Yürüyüş sırasında disiplin, moral, coşku zirveye çıktı. Çevredekiler, kortejin arasında dimdik yürüyen yaşlı insanları gördükçe biraz şaşırıyorlardı. Onlar ise kendilerine, "Nasılsınız, bir ihtiyacınız var mı?" diye soran görevlilere aynı cevabı veriyordu: "Demir gibiyiz. Sonuna kadar yürüyeceğiz." 

30 derece sıcakta, kızgın asfalt üzerinde yürüyenlerin hepsinin gözlerinin içi gülüyordu. Hele, hele bir süre önce Apocu caniler tarafından katledilen Türkiye İşçi Köylü Partisi Gaziantep İl Başkanı Zeki Ön'ün babası yürüyüşe katıldığında heyecan had safhaya u- 


laştı. Herkes bir ağızdan “Zekiler Ölmez" diye haykırıyordu. 

Sağlık (o ekibindekiler yürüyüşün en serbest görevlileriydi. Bütün yürüyüş boyunca ekize başvuranların sayısı iki elin parmaklarını aşmayacak kadar azdı. Onlar da, ayakkabı vurduğu için yara açılan ayaklarına hemen pansuman yaptırıp, yürüyüşçülerin arasına koşuyorlardı. 

Mola sürelerinde ise tam bir disiplin hakimdi 
2500 kişinin yiyecek ve 
su ihtiyacı büyük bir dü zen içinde, en ufak bir kargaşalığa meydan vermeden anında sağlanıyordu. 

Yol boyunca çevre kövlere gidildi. Köylülere, bağımsızlığımızı tehdit eden U-2 uçakları ve Rusya'ya teslimiyet an- 


latıldı. Köylüler tek bir cevap verdiler: "Lanet olsun!" 

Yürüyüşçüler geceyi 


Uzuntarla mevkiinde gegirdiler, Acil durumlarda kullanılmak üzere üç dört çadır kurulmuştu. Bayraklar ve pankartlar yolan kenarına dikildi. Neşe içinde yemekler yendikten sonra herkes gruplar halinde tartışmaya başladı. Bir köşede TİKP Başkanı Doğu Perinçek, çevresindeki (o köylülerle sohbet ediyor, diğer köşede bir başka gruptakiler yürüyüş boyunca karşılaştıkları ilginç olayları birbirlerine anlatıyorlardı. 
Daha sonra davullar vurulmaya başladı. Bütün gün 30 kilometre yürüyenler sanki onlar degilmiş gibi, büyük bir neşe içinde halay çekiyorlardı. 

Yürüyüşe katılan tiyatro sanatçısı Erkan Yücel 
"Meddah" oyununu bu kez de yürüyüşçüler için oynadı. 

Ve Türkiye halkı bağımsızlığna ne denli sahip çıktığını, bu yolda ne kadar kararlı olduğu nu bir kere daha gösterdi, buna inanmayanlara, ona güvenmeyenlere. 


İSVEÇ 
Gürgün, 
Duvgrand 5/A, 
1 tr, 17236 Utrecht 
Sundbyberg, | Tel: 

Tel: 08/296 628| 31 4761 


HOLLANDA 
Bildstr. 53, 


İSVİÇRE 


Ch. des Cotes | 
1020 Renens 
Tel; 

342172 


Baştarafı 1. sayfada yüşe İsveç Komünist 
Partisi Yöneticisi ve İsveç'in Galiona kenti Belediye Meclisi üyeleri Larserik Johanssonite, Karin Ask, Christina, Laindberg Avsar da katıldılar. 

Yürüyüş boyunca, yol- dan geçen otobüslerin şoförleri bir yandan klaksonlarını çalarak yürüyüşçüleri selamlıyor, bir yandan da ellerindeki TİKP' 
nin U-2 broşürlerini sallıyorlardı. Otobüslerdeki yolcular ise camlardan yürüyüşçülerle birlikte slogan atıyorlardı. 

Gece Uzuntarla mevkiinde konaklayan yürüyüşçüler davullar eşliğinde halaylar çekerek, saz çalıp, türküler söyleyerek geceyi geçirdiler. 
Bu arada yürüyüşe katilan tiyatro sanatçısı Er- 


kan Yücel de "Meddah" oyununu yürüyüşçüler için oynadı. 


YİNE ENGELLEME 
ÇABALARI 


Bu arada, dünkü mitingi duyurmak üzere önceki gece İzmitie giden bir grup devrimci “davul çaldıkları" gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındılar. Gözaltına alınanlar saat 
24.00 sıralarında serbest bırakılmalarına rağmen, davul, davul tokmakları ve devrimcilerin bindikleri kamyonet "suç unsuru olduğundan" serbest bırakılmadı! 

Yürüyüşün dünkü 16 
kilometrelik bölümünde de görevli iki komutanın korteji daraltmak isteme- si yüzünden bazı engelle melerle karşılaşıldı. Korteji daraltmak isteyen askerlerin resmini çeken iki muhabirimiz, görevli komutanlar tarafından tartaklanarak, filmleri ellerinden alınmak istendi. 
Görevli subaylar muhabirlerimize, "'Askerlerin resmini çekemezsiniz, Makinalarınızı başınızda kırarız" diye tehditler savurdular. 

BAĞIMSIZLIK 
BAYRAKLARI 
İZMİT'TE 

46 kilometrelik yürüyüşten sonra saat 16.00 
sıralarında İzmit'e varıldığında, miting alanında kalabalık bir halk topluluğu, yürüyüşçüleri sloganlar ve alkışlarla kar- 


şıladı. Bu arada topluluğun sayisı 3 bin'e ulaşt. Polisin ise alandaki 


halkın mitinge katılmasını engellemeye çalıştığı görüldü. 

Mitingde ilk konuşmayı DGBF Genel Başkanı 
Ali Tablacı yaptı. Tablacı konuşmasında özetle şunları belirtti; 

“Değerli arkadaşlar, 
15-20 gün süren yürüyüş ve miting çalışmaları ve 46 kilometrelik yürüyüş boyunca binlerce insan ile karşılaştık. Konuştuğumuz herkes milli egemenliğimizin ayaklar altına alınmasına, iktidarın teslimiyetçi tutum almasına karşı mücadele ediyor. "Biz, işgalcilere karşı kurtuluş savaşı verdik. Bugün de dövüşürüz" diyorlar. 
Gençlik olarak söz veriyoruz. Biz de onlarla birlikte dövüşeceğiz. 46 kilometrelik yol, bize 46 
metre gibi geldi. Bu yürüyüşler, haydutlar arasında yapılan anlaşmaları yırttıracaktır. Biz 
2 gün yürüdük, hiç yorulmadık. Yurdumuzun bağımsızlığı için daha 


Halkın cevabı 


çok kilometreler yürüyeceğiz. Sırtında ağır mermilerle cepheye koşan ninelerimizi analarımızı örnek anyoruz. Onların mücadelelerini yaşatacağız." 


DOĞU PERİNÇEK'İN 
KONUŞMASI 


Daha sonra kürsüye gelen TİKP Genel Başkanı Doğu Perinçek, sözlerine Sakarya ve Kocaeli Valilerinin mitingi engellemek için yaptıkları baskıları anlatarak başladı. Perinçek şöyle dedi 

"Terör ve cinayet çeteleri kol gezerken Sakarya ve Kocaeli Valileri özgürlüklerin üzerine yürüyor. Ya özgürlüklere sarılıp anarşinin üzerine yürüyeceksin, ya da özgürlükleri hedef alarak meydanı zorbalara açacaksın, Başka bir yol yoktur." 

Perinçek daha sonra, 
Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin bir ay içinde 50' dan çok toplantı ve yürüyüşle Türkiye halkının "Amerika uçamaz, Rusya geçemez" diyen gür sesini dünyaya duyurduğunu söyledi. Perinçek, 
U-2 uçakları ile ilgili olarak da hükümeti şöyle eleştirdi: 

"Hükümet, Türkiye göklerinde hangi uçağın uçacağını ABD ile Rusya arasındaki anlaşmaya terketmiştir. Hem ABD' 
nin istekleri yolunda boyun eğiyorlar hem de Rusya'dan izin istiyorlar. Bu mudur onurlu dış politika? Madem ABD ile Rusya birbirlerini denetlemek için uğraşıyorlar o zaman Türkiye'yi niçin bu işe karıştırıyorlar? 
Rusya üs versin ABD uçakları oradan havalan- 
Mİ 

Doğu Perinçek konuşmasında ayrıca Abdi İpekçi'nin katilleri arkasındaki örgütün bozkurtçu parti olduğunu belirtti ve şöyle devam etti: 

"Bu partiyi kurtarmak isteyenler, aslında anarşinin kaynaklarından birini besliyorlar. Bunlar Abdi İpekçi'nin arkasın- dan sahte gözyaşları dökenlerdir. Ve Abdi İpekçi'lerin Oo katledilmesine yardım edenlerdir." 

TİKP Genel Başkanı 
Perinçek, Mısır Büyükelçiliğini basan tedhişçileri de lanetleyerek bunların Filistiri halkının haklı davas söyledi. 

Doğu Perinçek'in sık sık alkışlarla kesilen konuşmasından sonra, miting alanına getirilen bir U-2 maketi yakıldı, yakılan maketin etrafında uzun süre davul ve zurna 


baltaladıkların!" C! 
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eşliğinde halay çekildi. 4 


Miting bağımsızlık andından sonra sona erdi. 
Mitinge katılanlar Doğu Perinçek'in konuşma- | andan sonra atılan slogonlar ve söylenen marşlarla dağıldılar. Adapazar-İzmit yürüyüşü ve mitingi böylece bağımsızlık tutkusunun, kararlılığın, fedakarlığın bir sembolü oldu. Amerika ve Rusya' 
nın Türkiye üzerindeki | pazarlıklarına ve teslimiyetçiliğe karşı halk kararını bir kere daha haykırdı: "Amerikan U-2 uçaklarına ve Rusya'ya teslimiyete hayır!" 1 


EDİRNE TOPLANTISI 
Türkiye Işçi Köylü 
Partisi Edirne İl örgütü tarafından düzenlenen 
Trakya Milli Bağımazlık ve Birlik toplantısı dün Edirne'de yapıldı. 

Esnaf Kefalet Kooperatifi toplantı salonunda; yapılan toplantıya 100'ü; aşkın yurttaş katıldı. ¢ 

Toplantıya Karacaoğlan, Ceylanköy, Karayusuflu köylüleri, Vize, Saz ray, Babaeski, Lüleburgaz. 
Uzunköprü ve Meriç İlçe“: lerinden devrimciler, Mensucat fabrikası işçileri, memurlar ve gençler katıldı. 

Toplantıda ilk konoi mayı yapan Edirne İl 
Başkanı Fikri Yalın, Edirne'nin serhat. şehri olması nedeniyle emperyalist saidırıların en önünde bulunduğunu, o şimdiye kadarki bütün savaşlarda Edirne 'halkının ön saflarda mücadele ettiğini belirterek bölgesel sorunlar üzerinde durdu ve bölge halkının taleplerini açıkladı. $ 

İkinci konuşmayı yapan Necmi Demir iki süper devlet arasındaki hegemonya mücadelesini açıkladı ve SALT-1 ve 
SALT-2 perdesi arkasın- da özellikle Rusya'nın süratle silahlandığını belirtti. Demir, bütün Edirne halkını iki süper devlete karşı mücadeleye çağırdı. 

Son olarak konuşan gazetemiz Müessese Müdürü Osman Gürhan Ertür Türkiye'deki gelişmeleri anlatarak gelişmenin halk açısından olumlu olduğunu, karamsarlığa yer olmadığını belirtti, Milli Birlik Hükümetinin gerekliliği üzerinde duran Ertür, OTİKP'nin Milli Birlik Hükümeti programı. 
“nı açıkladı. 

Konuşmalar arasında şiirler okundu ve Aşık Mağduri türküler söyledi. 

Trakya Milli Bağımsızlık ve Birlik toplantısı bağımsızlık marşlarıyla sona erdi. 


Askeri Savcı... 


Baştarafı 1. sayfada tin Doğan'ın öldürülmesi olayına misilleme olarak o dönemin Ülkü Ocakları Derneği 2.Başkanı Hüseyin Demirel'den aldıkları emir gereğince sanıkların eyleme geçtiğini belirten askeri savcı Hakim Binbaşı Muammer 
Aksut, esas hakkındaki mütalaasında şunları söyledi: 


"Aydınlıkevler yöresinde Dostlar Kıraathanesine ateş açarak Beyhan Özden'i, Etlik Kuyubaşı semtinde Aksu Kıraathanesine ateş açarak Naci Ökteni öldürdükleri, sanıkların kısmen açık, kısmen tevilli ikrarları ile ve tanık beyanları ve kanıt 


ları ile subut bulmuştur. 

"Sanıkların (o Türkiye ahalisini birbiri alevhine silahlandırıp Oo katletme- ye mütedair vaki olduğu tereddüde meydan bırakmayacak kadar açık olan teşvikin, etki ve tesirin- de kalarak TCK'nın 149/ 
2 maddesinde yazılı suçu 
işledikleri kanısına varılmıştır. 

"Sanıklar, M.Celaliettin, Rumi Ergülen, N zat ve Mustafa Akıncı'nı eylemlerine uyan TC nın 149/2,31.32 33173) 
son: Metin Kuyubaşı'nın 149/2, 65/3, 55/3, 31, 
32, 33, 173/ son: ve Or han Poyraz'ın 149/2, 
65/3, 31, 32, 33 maddeleri gereğince tecziyelerini isterim." 


ÇAY KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


1- Kurumumuz Of (Çamlı) Çay Fabrikası ve üniteleri inşaatı işi kapalı usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. 

2. İşin keşif bedeli 47.875.284.54 TL.dir. 

3- İhale Çay Kurumu Genel Müdürlüğü Satınalma Müdürlüğü'nde 31. 
7.1979 tarihinde saat 15.00'de yapılacaktır. 


4- İhaleye ait dosya Çay Kurumu Genel Müdi 


iğü Satınalma Müdür- 


lüğü, RİZE adresinde mesai saatleri dahilinde görülebilir. 
5- İhaleye girebilmek için. 
a) 1.450.009.-TL.lik geçici teminatı, b) Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı bulunduğuna ve 1979 senesi aidatını yatırmış olduğuna dair belge, c) İsteklilerin müracaat dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan en az işin keşif bedeli kadar eksiltmesine girebileceğini gösterir müteahhit karnesinin aslı veya ihale tarihinden önce 20 
gün içinde Noterden alınmış tasdikli, fotokopi veya sureti, son 5 sene içinde bu nitelikte bir işi müteahhit olarak taahhüt ederek bitirdiğine dair iş bitirme belgesi, şartnamedeki teknik-personel ve teçhizatının beyanını (Noterdan tasdikli), yeterlik belgesini teklif mektubu ile zarfa koymaları 


gerekir. 


6- İstekliler teklif mektuplarını 31.7.1979 tarihinde saat 14.00'e kadar makbuz mukabilinde Satınalma Müdürlüğüne vereceklerdir. Zarflar aynı gün saat 15.00'de açılacaktır. 

7- İhaleye iştirak etmek isteyenler yeterlik belgesini Çay Kurumu Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığından en geç 27.7.1979 günü mesai saali sonuna kadar alabilirler. 

8- Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

9- Kurumumuz 2490 sayılı kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. k 


ABONE ÜCRETLERİ 


Yurtiçi 

3 aylık 450 TL 
6 aylık 900 TI 

1 yıllık 1800 TL 


İLAN TARİFESİ 


Yurtdışı 

3 aylık 675 TL 
6 aylık 1350 TL 
1 yıllık 2700 TL 
Not: Bu ücrete gönderilen ülkeye göre uçak postası ücreti eklenir, 


2.4.6. sayfalar (Sütun/snt.) 250 TL 

3.5.7. sayfalar (Sütun/snt.) 300 TL 

Yayın İlanı (Sütun/snt.) 100 TL 

Doğum, Evlenme, Ölüm (5 sütun/snt.) 500 TL Küçük İlanlar (Kelimesi) 10 TL 


(Basın: 17996—681 


FT 


2340-477 


9 
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Üç Dünya Teorisini reddettikten sonra saldırganlaştılar 


© Redci Kavacılar yayınlarında ve eylemlerinde, Sovyetlerin Doğudaki 


yıkıcılığına karşı mücadele 


eden devrimcilere saldırıyorlar 


Kava grubu içinde 
1977'de üç Dünya Teorisi konusundaki tartışma sonucunda bu teoriyi reddedenler ayrı bir grup oluşturdular. "Redçiler" olarak da adlandırılan bu grup, Kava Yaymevini elinde (o bulundurduğun- dan Kava adını kullanmaya başladı. 

Redci Kavacılar bundan sonra giderek güç kaybettiler ve Tunceli, Malatya, Elazığ yörelerinde küçük etkisiz bir grup haline geldiler. Daha çok işsiz güçsüz unsurları saflarında barındıran Redciler, saldırgan bir çizgi izlemeye basladılar. 

Görüşleri 

Redcilerin pek ayrıntılı görüş ve siyasetleri yok. Sürekli olarak, Üç Dünya Teorisine. ,M3â6 Zedung'a, Çin Halk “© Cumhuriyetine ve Üç 
Dünya Teorisi'ni. savunarak bölgede Sovyetler'in yıkıcı faaliyetlerine karşı duran devrimcilere saldırıyotlar. 

Bu grup temel siyaset olarak, "Büyük Marksist-Leninist Enver Hoca'nın dalgalandırdığı kızıl bayrak altında toplanalım" deyip duruyor. Ama ne gariptir ki en çok da Enver Hocacı Devrimci Halkın Yolu ve benzeri gruplarla kavga ediyor. 

Yine 
N O: aa $$ „j. 
Sömürgecilik 
Ğİ 
Teorisi 

Kava da Doğudaki öteki gruplar gibi sömürgecilik teorisini savunuyor. Kürt bölgesinin yabancı hakimiyetinde yaşayan "'sömürge yarı-feodal bir ülke" olduğunu söylüyor. Temel görevin "ülkeyi sömürgeci baskı- dan kurtarmak" olduğunu öne sürüyor. 

Kava'ya göre baş düşman sömürgecilerdir. Emperyalizm ve sosyal emperyalizm de, sömürgeciler bunlara sırt dayadıkları için düşmanlar arasındadır. Kava, Kürtler üzerindeki en ağır baskının sömürgeci baskı, yani Türk hakim sınıflarının baskısı olduğunu söylüyor ve buradan hareketle ayrılıkçılığı savunuyor. Emperyalizme karşı mücadeleyi tali bir sorun olarak alıyor. 


Barzani, 

Talabani ve öteki gruplar 

nava, larapan yi, Talabani'nin Türkiye'deki uzantıları olan Şıvancıları ve Özgürlük Yclu grubunu Rus patentli olarak tanımlıyor. Bunların Kürt ulusal hareketini önlemeye çalıştıklarını öne sürerek, önleyemedikleri takdirde Rusya'ya teslim etmeye çalışacaklardır diyor. 

Kava, Barzani'nin ise feodal-burjuva sınıfların temsilcisi olduğunu söyleyerek, kendi halkına güvenmediğini, ABD ile ilişkileri geliştirmek istediğini savunuyor. 

Kava bütün bunları söylemesine karşı yazılarında ve pratik faaliyetinde en çok üç Dünya Teorisini savunan ve Rusya'nın bölgedeki yıkıcılığına karşı mücadele eden devrimcileri hedef seçiyor. Bunları sömürgeci 


ör 


güçlerin bir parçası olarak görüyor. Bu değerlendirmesinin esas nedeni ise, saflarından birçok kişinin, Kava'nın ayrılıkçı bir çizgi izleyerek Sovyet yıkıcılığına hizmet ettiğini görerek TİKP ve 
Denge Kawa saflarına geçmesinin getirdiği telaş... Kava'nın ikinci sayıanda Mao Zedung'un fikirlerinin eleştirilmesi yüzünden birçok kişi ayrılarak TİKP'ye katıldı. 


Saldırganlaştılar 


Bölünmeden sonra gittikçe güç kaybeden ve üç Dünya Teorisini reddetmesiyle birlikte daha ayrılıkçı ve maceracı bir çizgi izleyen Kava grubu, varlığını o koruyabilmek için silahlanmaya ve saldırganlaşmaya başladı. 
“Grubun adı da kamuoyunda daha çok silahlı yakalanma © olaylarında duyuldu. Geçen yılın haziran ayında Kava grubunun önde gelenlerinden biri İstanbul'da, ordudan çalınmış üç otomatik tüfekle yakalandı. 
Bu olay, dünkü yazımız- da değindiğimiz, büyük gazetelerin yayınına zemin hazırladı. 


Silahlarla yakalanan sorumlu müdür 


Kavacıların adı bu yıl da bir silah çalma olayına karıştı. Kavacılar Muş'ta halktan bir kişinin arabasına silah zoruyla el koydular. Amaçları Muş 
Devlet Üretme Çiftliğine ait silahların soyulmasıydı. Ancak eyleme geçecekleri srada sarıldılar. 
Çıkan silahlı çatışma sonucu biri ağır yaralı olmak üzere Kavacılar yakalandılar. Ağır yaralanan Kavacı, Kava dergisinin sorumlu müdürü 
Hüseyin Şen'di. Hüseyin 
Şen kaldırıldığı hastanede öldü. 

Asımda Hüseyin Şen' 
in grup içinde ileri gelenlerden biri olmadığı, grubun esas şefleri tarafından kullanıldığı söyleniyor. Genellikle perde arkasında kalmayı tercih eden grubun şefleri, daha 


bir kişiyi başına çuval geçirip dövdüler 


- Kavacılar, kendilerinden ayrılan 


© Kava dergisinin sorumlu müdürü, silah soygununa 


giderken polisle çıkan çatışmada yaralandı, 


hastanede öldü Kavacıların Doğudaki birkaç ilde az bir etkinlikleri var.Saflarından sürekli kopmalar oluyor 


2 Prem ma 


Bir dönem Kavacıların saflarında yer alan bir devrimci anlatıyor: | 


TiKP taraftarlarıyla 
“ konuşmayı dahi yasaklamıştı” 


Bir dönem Kava saflarında yer alan daha sonra ise bu grubu 
| den bir devrimci, Kava hakkındaki 
izlenimlerini gazetemize anlattı. Bu açıklamaların bir bölümünü yayınlı- 


yoruz: 


"Bir süre Kava adı verilen grup içinde yer aldım. Sayıları çok az olan 


"Şefler, 


rke- 


konuşmayı 


K adi aralarında fikir birliği yoktur ve ounu bir türlü sağlayamazlar. Devamlı Doğulu gençlerin devrimci duy gularını istismar ederler. En çok korktukları şey ise, TİKP taraftarlanyla tartışmaktır. Şefler tartışmak şurda kalsın, TİKP taraftarlarıyla 


bile yasaklamışlardı. 


bir grupla birlikte Üç Dünya Teorisi _ ni reddettik. Ancak bu sırada bütün il tartışmalar bizden gizlendi. Şefler tartışmalar konusunda bizi haberdar etmedikleri gibi, çoğunluğun bu teoriyi reddettiğini söylediler. 
Bu arada bazı bürokratik oyunlarla Kava yayınevini ellerine geçirerek, Üç Dünya Teorisine saldıran bir broşür yayınladılar. 


ES 


| “Kavacıların yaptığı kuru gürültü 
koparmaktan başka bir şey değildir. 


TİKP taraftarlarıyla konuşan bir Kavacıyı görseler hemen tehdit etmeye başlarlardı. 

"Kavacılar içinde demokrasinin (D)'si yoktur. Kendi saflarından ayrılanları tehdit edip saldırılarda bulunuyorlardı. Dikkati çeken başka bir nokta ise, hemen hemen varlığı olmayan bu grubu yönlendirenlerin işsiz güçsüz, eli ekmek tutmayan kişiler olmasıdır. Halkla ilişkisi olmayan bu grup giderek dağılmaya başladı." 


çok genç unsurları eylemlere sokmaya çalışıyorlar. 

Saflarında çoğunlukla işsiz güçsüz insanların bulunduğu Kava içindeki ilişkilerin de devrimcilikle uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Örneğin, grubun taraftarı bir genç kız, "merkez kararıdır" denilerek grubun önde gelenlerinden biriyle nişanlanmaya zorlandı. 


Kafasına çarşaf geçirip dövdüler 


Saflarında kopmalar 


hızlandıkça redçi Kavacılar, ayrılanlara çeşitli şekillerde baskılar yapmaya başladılar. Bu türden bir olay İstanbul 1 Mayıs 


Mahallesinde meydana geldi. 

Kavacılar, kendilerinden ayrilan bir devrim- 


cinin evine gelerek dışarıya çağırdılar. Dışarı çr kan 5 çocuk babası Mehmet Alkaş'ın, başına çuvai geçirerek dövmeye başladılar. Alkaş'a işkence ederek, eğer mahelle- yi terketmezse kendisini öldüreceklerini söylediler 

Benzer bir olay Malatya'da meydana geldi. Kavacılar kendilerinden ay- 


SEYİT ALP romanı 


ÖZET 

Ararat'tan göçmek zorunda kalan bir koçer kafilesi Osmanlı Dağıstan Beyin elinde bulunan düzlüğe yerleştiler. Düzlük aslında Türkmen'e aittir. Dağıstan Bey, Kürtleri Türkmen'e karşı kullanmak düşüncesindedir. Araratlı Hacı Osman Bey ile Dağıstan Bey karşılıklı konuk olurlar birbirlerine, Hacı Osman Beyde büyük değişiklikler vardır.Öyle ki çok sevdiği. kızını verdiği yiğit Memdız -vile Osmanunın “önünde bozar, törelere' karşı gelir. 


Zin rengini attı, dermandan kesildi. 
Dama çıkıp sabahtan akşama kadar boş gözlerle uzakları gözledi. Rüzgar inler kar tozar hiç bir şey görünmezdi. 
Kar beyazı cansız cansız alkımlanırdı. 
Gözleri çoğu zaman oyun ederdi kendine. Bir çalı, bir taş boylanıp hareketlenir, kendine doğru gelirdi. Yakınına gelmişken 'Memdız' diyecek olsa, karaltı kaybolurdu. Sonraları karaltılar çoğaldı, bütün düz yürüyüp üstüne gelir oldu. Yüzlerce, binlerce Memdız. 
Kavalını öttüre öttüre, türkü söyleye söyleye... Yüzlerce, binlerce keçeleri karlanmış Memdız. Arafatın avradı ne edeceğini bilemedi. Zora getirip indirdiler damdan. Ocağını harlayıp buz gibi damı ısıttılar. Günlerce boğazından 


saza 


nlan H. Aslananzun'a. 
saldırarak dövdüler. Aslan Argun: 10 günlük rapor aldı. 


Kavacılar, kendilerinden ayrılan daha birçok kişiye ''fiziki olarak ortadan kaldıracakları" tehditlerini savurdular. 


Dağda yapılan işkence 


Redçi Kavacılar, taraftarlarının olduğu yerlerde çoğu zaman öteki sahte solcu gruplarla eylem rekabetine ve çatışmalara giriyorlar. Bu çatışmala - 


rn en önemlilerinden biri geçtiğimiz yılın ortalarından Tunceli'de: Devrimci Halkın Yolu ile olanıydı. 


1 Mayıs 1978'de çeşit 
li gruplar bir miting düzenlediler. Kava taraftarlarından biri mitinge otomatik tüfeğini getirdi ancak günvenlik önlemleri- nin sıklığı yüzünden silahı D. Halkın Yolu sempatizanı bir gencin evine bıraktı. D. Halkın Yolcuları silahı evden kaçırdılar. 
Bunun üzerine Kavacılar evde oturan iki D. Halkın Yolu sempatizanını kaçırarak dağa çıkardılar. Burada ayaklarının dibine kurşun sıkarak ve başlarını suya sokarak, silahın D. Halkın Yolucuları tarafından kaçırıldığını söylettirdiler. D» Halkın Yoluna haber gönderek silahı vermezlerse, kaçırdıkları gençleri öldüreceklerini söylediler. 


Sonunda Halkın Kurtuluşu araya girdi ve D. 
Halkın Yolu silahı verdi. 
Kavacılar da gençleri serbest bıraktılar. 


Ancak bu olay D. Halkın Yolunun prestijini sarsmıştı. Bu kez iki grup arasında günler süren bir çatışma başladı. Bir gün 
D. Halkın Yolcuları, Kavacılardan birini garaj civarında sıkıştırdılar. Çıkan karşılıklı çatışmada olaylarla hiç bir ilgisi olmayan 15 yaşında bir genç öldü 


Son durum 


Redçi Kavacıların bu mevzi çatışma ve olaylar dışında pek etkinliği kalmadı. Kavacılar, arada sırada "Kürdistan'da gelişen ulusal mücadeleye öncülük ediyoruz" diyen bildiriler çıkartıyor ama saflarından da sürekli kopmalar oluyor. 


YARIN: 
Denge 
Kawa 


AYDOĞAN BÜYÜKÖZDEN 


İN 


y 


Bir adam uzanmış yatıyor... Birazdan haberi duyulacak, köy yerinde bir vaveyla kopacak. Birkaçküçük bebe, yetimlere has içten gelen acıyla boynunu bükecek. Belki anlayacak, belki anlamayacak... Ama babasını bir daha hiç göremeyecek. 
Kader artık nereye savur ursa, hele elinden tutanı yoksa... 

Burası sınırımızdır. Sınırımızı mayınlar korur. 
Jandarmalar korur. Ama kendi insanımızdan korunur sınırlar. Öteye geçmesinler diye... 

Ben yukarıdaki resimde görünen vurulmuş yerde yatan "kaçakçı" Ahmet'i tanımam. Resmi de arşivden buldum. Dosyada öteki fotoğraflarda gencecik insan ölüleri vardı. Parçalanmış... Hain bir gece, mayın tuzağına düşmüşler. Hiç mayının parçaladığı insan ölüsü görmedim. Görmek de istemem. Yüreğim elvermez. Ama bir gerçektir mayın ve silahlar. Patladı mı, ya bir yanını alır götürür, yada canını... 

Ama çok “kaçakçıyla"' konuştum... Konuştuklarım, para karşılığı ortaya canını koyan insanlardı. Yani sırt hamalları. Büyüklerini göremeyeceğiz zaten. Hem bilinirler, hem bilinmezler. Dünya dünya olalı böyle bir ticaret gördü mü acaba? .. 
Bir yanda can, bir yanda belki de zenginin bir öğünde yediği kadar bir para. 

Minibüsle gidiyorduk. Yol sapaydı. Birden yolun kenarındaki tepenin ardından omuzunda çifte asılı genç bir adam çıktı. Minibüsü durdurdu. 
Ortada garip bir durum vardı. Minibüsü bir sessizlik kapladı. Şoförle Kürtçe konuştular. Sonra bir ıslık çaldı. Tepenin ardından elinde heybelerle iki kişi daha çıktı, minibüs üzerine tırmandılar. 
Öteki çiftesini kırıp minibüse bindi. Yanımdaki 


CS kulağıma eğilerek "eksportcular" dedi. 


Zin rengini attı, dermandan kesildi. 
Dama çıkıp sabahtan akşama kadar boş gözlerle uzakları gözledi 


lokma geçmedi. Geceleri Kevok'la ya-Kevok gelmez olmuştu. Os- 


tarken, 


Ve adalet böylece sağlanacak 


BÜTÜN ÜLKELERİN İSCİLFRİ VE EZİLEN HALKLAR. BİRE EŞİN! Ü 


Minibüsü sıkıntılı bir hava sarmıştı, kimse sesini çıkarmıyordu. Böylece bir süre gittik... Sonra indiler ve tepelerin ardında kayboldular. Minibüste de tekrar sohbetler başladı. Üç genç adam, güçlü... 
Neleri yapmaya güçleri yetmez ki? Ama suç onların mı? 

"Tam altı gün yol yürüdük. Dağların tepelerinden... Kar diz boyuydu. Rüzgar bir o yana bir bu yana savuruyordu. Tam altı gün gittik. Ben iki Klaşinkofla, iki tabanca taşıyordum. Dönüşte alacağım para on bin liraydı. Bir yere geldik, çayı geçeceğiz. Ama köprüyü jandarma tutmuş. Bir çoban bulduk. Eline para sıkıştırdık. Gitti jandarmayı çay içmek için çağırdı. Onbeş-yirmi metre öteye gittiler. Gece karanlıktı. Biz yirmi-otuz kişi vardık. Koşarak tek sıra köprüye atıldık. Köprü asmaydı. Biz koştukça sallanır. Karşıya nasıl geçtim bilmiyorum. Yüreğimin güp güp sesinden başka bir şey duymuyordumki. Dönüşte hepimiz bir otobüse bindik. Artık rahattık. Ama kar gözümüze vurmuştu. Gözümü açar açmaz yaş boşanıyordu. Muavin otobüste ağlayan yirmi adamı görünce de çok şaşırdı. Ama bura insanı birbirinin halinden anlar "... 

İran'a silah taşıyan bir "kaçakçı" anlatmıştı bunları. Bunun gibi niceleri de hapishanede şimdi. 
5 bin lira, 10 bin lira uğruna.. Mahkemelerde yargılanacaklar, dört duvar arasında yıllarını geçirecekler, diyar diyar dolaşacaklar. Dışarıya çıktıkları zaman bir bakacaklar ki küçücük çocukları kocaman adam olmuşlar... Büyükler, tüccarlar (bu işin patronlarına böyle deniyor) daha da büyük tüccar olmuşlar... Ve böylece adalet sağlanacak. 
İnsanlar aç kalmamak için yaptıklarının karşılığını görecekler... 


"Bu gece Memdız'ı gönderesiniz" diye öğütledi. 
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manlıyı ziyaretten bu yana hallendi, yeni huylar edindi, eve kapanıp kaldı. Zerin, Kevok'a yoldaşlık etti. Geceler uzun sürdü. Geceler uzayıp Ömürlerine denk geldi. Sabahlar kör kuyulara inmişti. Çekip almak zordu 


Bir gün, çobanlar koşup geldi. Araratlıyı 'Memdız tola inmiştir" diye muştuladılar. Herkes sevindi. Zin'in yanakları kanlandı, canının sahibi oldu. Açlığını, susuzluğunu bildi. 


Rispiler "Eh, ounu da atlattık” dediler. Beye varıp anlattılar. Bey dinlediyse de yeni söz getirip eskisini unutturdu. Sevindi mi, üzüldü mü anlayamadılar. 

Hacer Hanım, çobanları ısmarladt, 


karınlarını doyurup yollayacakken. 


Memdiız gece geldi. Hacer Hanım varıp dizi dibine oturdu. 


-Beni bilmez deme Memdız, deliliğin arındandı. Suç bizdedir, sana da sormalıydık. Bey, buna bırakmadı. Kevok'un günahı yoktur. "Gitmem" dedi, "Ölsem de gitmem" dedi. Babasının hışmı üstüne vardı. Babasına duramadı. 
Elbet suç bizdedir. Seni horlayan Osmanlıya. Kevok'u götürmemeliydik. 
Götüreceksek de sana sormalıydık. Deliliğin arındandı Memdız. Beni bilmez, deme; Hacer Hanım akrabalığı, töreyi bilmez deme. Seni horlayan Osmanlıya varmamı başka anlama. Bey avratlığıma bakip gücümü eskisi gibi çok belleme. 

(DEVAM EDECEK) 
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